<= INTRODUCTIE OP DE BaZ STUDIEBIJBEL =

GODS WOORD MAAKT VR

Onze Schepper heeft Zijn woord en Geest gezonden om ons mensen toe te rusten,
want al beseffen we het misschien niet zo goed, de satan gaat rond als een briesende
leeuw om ons te verslinden. De tegenstander voert al jaren oorlog tegen onze ziel
met halve of verdraaide waarheden. Hij probeert om ons niets vermoedend te vangen
of gevangen te houden door één van zijn mooi klinkende uitleggingen van Gods
woord. We moeten ons niet vergissen, de tegenstander is er actief op uit om jou en
mij weg te roven, te doden en te vernietigen. Hij heeft geen medelijden met ons en
heeft zijn misleidende Bijbel uitleggingen overal verspreid. Om uit zijn macht te ko-
men en staande te kunnen blijven in de vrijheid, roept God ons op om de geestelijke
wapenuitrusting aan te trekken en Zijn woord als een zwaard in onze hand te nemen.

(EFEZE 6:13-17 Baz) Trek daarom de hele wapenuitrusting van God aan, opdat
jullie de slechte (saton) kunnen weerstaan, en wanneer je in alles gereed staat
(toegerust bent), zul je standhouden. Sta dan op| en omgord je middel met de
waarheid, en bekleed je met het borstharnas van rechtvaardigheid, en schoei je
voeten zodat je klaar staat met het Evangelie van vrede. En neem daarbij het
schild van de geloofstrouw bij je, want daarmee zul je de macht hebben om alle
vurige pijlen van de boze te laten uitgaan (de verleidingen te weerstaan en te laten
voorbij gaan). En zet de helm van redding op en pak het zwaard van de Geest
vast, wat het Woord van God is.

Geen ander woord is gelijk aan de kracht en majesteit van Gods levende Woord.

(HEBREEEN 4:12 Baz) Want het Woord van God is levend, krachtig en snijdt
scherper dan welk tweesnijdend zwaard; het dringt zelfs door totdat het schei-
ding maakt tussen ziel en geest, |als in| de gewrichten |tussen| merg en been, het
oordeelt de gedachten en redeneringen van het hart.

In ons hart kan dus duidelijkheid komen of dat wat we bedenken overeenkomt
met de waarheid en ons naar het leven leidt of naar de dood. Door onze gedachten en
redenaties te laten oordelen door Gods Woord, kunnen we ons hart laten vernieuwen,
bevrijden en besnijden.
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GODS WOORD is als een tweesnijdend

Er bestaat verreweg geen scherper woord dat zo nauwkeurig en goed kan snijden
in ons denken dan de woorden van God. Wij mensen zijn vaak verzwakt en bescha-
digt doordat we van kinds af aan, ons denken hebben laten vormen door de wil van
ons vlees. Het hart van ieder mens heeft daarom vernieuwing en herstel nodig. Dat
kan alleen als bij ons, het denken dat naar het vlees is eruit word gesneden. Hiervoor
moeten we leren Gods Woord door Zijn Geest te verstaan zodat de waarheid ons kan
vrijmaken.

De woorden van de vijand zijn zeker niet krachtiger dan die van God, maar als we
niet kunnen geloven dat er niets scherper is dan Gods Woord en wij het niet scherp
gebruiken in ons leven, dan zal het ons ook niet kunnen bevrijden zodat wij er mee in
de overwinning staan. Laat daarom Gods Woord als een machtig zwaard zijn in jouw
hand.

In deze studie zetten we de Galaten brief uiteen zodat de scheiding waarover de
tekst spreekt ook visueel zichtbaar wordt (zoals bij het vorige plaatje). Door deze
scheiding waar-over de Bijbel spreekt visueel op papier uiteen te zetten, werd voor
ons Gods boodschap duidelijker en kwam de grens tussen duisternis en licht, dood en
leven, helderder naar voren. Het hielp ons inzien waar God met ons naartoe wil en
wat nog uit ons hart en leven moest worden weggesneden. Door op deze manier de
Bijbel weer te geven, biedt het op de volgende manier hulp:

Het contrast tussen het goede en het kwade komt duidelijker naar voren. Een stuk
onduidelijkheid verdwijnt, waardoor twijfels worden weggehaald en het ons
standvastiger maakt.

Moeilijke onderwerpen worden op deze manier uiteengezet en overzichtelijker.
Het geeft duidelijker de kaders aan waar binnen de moeilijke zaken geinterpre-
teerd moeten worden. Waardoor ook verkeerde interpretaties makkelijker zicht-
baar worden.



GODS WOORD VERSTAAN IN WAARHEID

De volgende handvaten hepen ons om de Bijbel naar waarheid te verstaan:

Als we nederig en oprecht zijn dan kan God ons dieper leiden in de waarheid,
maar als we eigenwijs zijn... Dan kan God ons niet leiden want dan leiden we
onszelf in opvattingen waarvan wij denken dat het de waarheid is. God openbaart
Zijn levende woorden alleen aan wie nederig is. De hoogmoedigen weerstaat Hij
en blijven daarom blind. (4 4.6, 1PeT 5.5, Psa 138:6) Laten we daarom uitkijken dat
we niet hoogmoedig zijn.

Omdat we een van God afgevallen schepping zijn en ons denken verduisterd en
vertroebelt is, moet ons denken opnieuw gevormd worden. We hebben hersteld
nodig en hiervoor moeten we fouten willen inzien en een nieuwe zienswijze leren.
(Ere 4:20-23) Dit doen we door niet te steunen op, of vast te houden aan, wat wij
denken wat waar is, maar ons op te stellen om volledig vernieuwd te worden in
ons denken. (Srr 3:5-8, MaT 18:3) God is de bron van al het goede, Hij alleen is het die
door Zijn Geest en Woord ons kan vernieuwen. (Jak 1:16-17, PsA 36:10, MAT 19:17)

Door alles tot Gods eer te doen en heel onze levenswandel op Hem en Zijn wegen
te wentelen, wordt alles in ons vernieuwd. (Jo+ 7:17-18, 17:17, Psa 37:5, SPr 16:3, 1KORr
10:31, JoH 7:18, Kot 1:10) God vormt ons denken en doet ons groeien als we de dingen
die Hij laat zien, toepassen. Hij heeft bepaald, dat door het oprecht doen van wat
Hij zegt, de waarheid tot leven komt en ons kracht geeft. (Jo~ 8:37-32) Alleen dan

kan Zijn Woord ons opnieuw vormen en schept het in ons een nieuw en rein hart.
(1PET 1:22)

In deze wereld moet waarheid gezocht worden als zilver en worden nagespeurd
als goud. (Ser 2:4, 3:15) Dit is begrijpelijk omdat de tegenstander al honderden jaren
fanatiek bezig is om de waarheid onder te delven met subtiele leugens die zich als
de waarheid voordoen. Zoals goud of zilver niet in deze wereld zomaar op straat
liggen, zo is ook de waarheid zeldzaam en verborgen. De waarheid vinden en le-
ren kennen kost tijd en inspanning.

Onze huidige cultuur is door de vele jaren heen meer en meer afgedwaald van
Gods koninkrijk cultuur, waardoor de betekenis van bepaalde woorden en begrip-
pen niet meer met Zijn Woord overeenkomen. Zouden we met onze denkbeelden
Gods Woord interpreteren dan komen we tot verkeerde conclusies. Het helpt daar-
om ook, om zoveel als het mogelijk is, de Bijbel te proberen te verstaan vanuit het
perspectief van de geadresseerden en hun cultuur.



DE BRIEF AAN DE GALATEN

De brief die Paulus aan de Galaten geschreven heeft, bevat moeilijke zaken om te
begrijpen. Zaken die verkeerd kunnen worden opgevat en waarvoor de apostel Petrus
ook de volgende waarschuwing geeft:

(2 PETRUS 3:14-17 Baz) Daarom geliefden, uitkijkend naar deze dingen (de nieuwe
aarde en nieuwe hemel), zet je dan met ijver in om onbevlekt en onberispelijk door
Hem in vrede gevonden te worden (op de dag van Zijn oordeel, zodat Zijn oordeel over
je één van vrede zal zijn). En beschouw het [nu nog| geduldig verdragen van de Eeu-
wige als redding (want dat bied ons mensen de tjjd om ons te bekeren van onze bevlekkin-
gen, Rom 2:4, 9:22); zoals ook onze geliefde broeder Paulus aan jullie schreef,
overeenkomstig de wijsheid die hem gegeven is. Zoals in al zijn brieven, wan-
neer hij deze dingen ter sprake brengt. Waarin sommige zaken moeilijk zijn om
te begrijpen, die verdraait worden door hen die niet goed onderwezen (in Gods
Woord) en onstandvastig zijn, wat (ze| ook met de andere geschriften doen, tot
hun eigen vernietiging. Daarom geliefden, jullie die van tevoren gewaarschuwd
zijn, bewaak jezelf, anders zou je in de misleiding van wetsovertreders mee-
gaan, en daardoor afvallen van je eigen standvastigheid.

Als 2000 jaar geleden al sommige zaken van Paulus moeilijk te begrijpen waren,
hoeveel te meer dan voor ons nu, die verder verwijdert zijn in tijd, taal en cultuur?
Verkeerde interpretaties en uitleggingen gaan rond waardoor veel mensen niet dichter
bij de waarheid komen, maar juist verder daarvan verwijdert raken. Een aantal be-
langrijke zaken om deze brief van Paulus te kunnen begrijpen, zijn:

Met grote wijsheid heeft God Zijn Woord in een bepaalde volgorde laten opschrij-
ven en eerst Zijn wet en de profeten gegeven véor de geschriften van de aposte-
len. Zonder te begrijpen wat God zegt in Zijn wet en Zijn profeten, kunnen be-
paalde zaken die door de apostelen zijn opgeschreven makkelijk verkeerd begre-
pen worden. We hebben kennis nodig van wat God daarvoor al heeft gezegd en
laten opschrijven, omdat ze de context zijn van Paulus zijn brieven en de kaders
er voor bepalen. Ook zullen we ons eerst moeten laten onderwijzen en vormen
door de dingen die makkelijker voor ons zijn te begrijpen. We moeten eerst bij de
geestelijke melk opgroeien, voordat we vast voedsel kunnen verteren. (7kor 3.2, Hes
5:12) Nu geven we in dit boek wel uitleg van de moeilijkere zaken waarover Pau-
lus schrijft, waardoor we deze zaken als het ware makkelijker verteerbaar hebben
gemaakt.

Het is belangrijk om te weten wat het probleem was waar de gelovigen in de eer-
ste eeuw mee worstelden. Ook moeten we weten wat het verschil is tussen de ge-
schreven en de mondelinge wet. De leer van de Farizeeérs en hun leer over hoe
iemand uit de volken deel kan krijgen aan de beloftes en verbonden die God ge-
sloten heeft met de kinderen van Israél.



Net zoals met de rest van de Bijbel, is het belangrijk om de woorden van Paulus
te laten snijden op de plaats waar het scheiding maakt. Deze grens moeten we niet
verleggen door de woorden van Paulus anders op te vatten en te gebruiken dan dat
hij ze bedoelt heeft. Want wanneer we dat doen, misleiden en verblinden we onszelf
en anderen, zoals we lazen in de waarschuwing van Petrus. De brieven van Paulus
staan in context van de overige boeken van de Bijbel. God heeft ons meerdere ge-
schriften gegeven waaraan we onze interpretaties kunnen toetsen. Wanneer we niet
steunen op ons eigen denken, maar op Gods hele Woord (Ser 3:5-8, 2T 3:16), dan kan
de Geest ook deze brief van Paulus daarbij gebruiken als deel van het zwaard en in
ons denken scheiding maken. Laten we bereid zijn om oprecht alles te onderzoeken
en het goede te behouden, opdat we begrijpen welke weg de ware is en we niet on-
wetend dwalen of straks op Gods oordeelsdag bedrogen uitkomen.

OVER DEZE STUDIEBIJBEL

Op de volgende manier kijken wij naar de Schrift en gaan we daarmee om: Wij
geloven in een perfecte God, Die een perfect Woord aan de mensheid heeft gegeven.
Elke letter die God door Zijn schrijvers liet opschrijven was en is van Hem, gestuurd
door Zijn Geest. (27 3:16) Helaas hebben we niet meer de originele geschriften, maar
gelukkig wel verschillende kopieén, en zoeken mensen die zo goed mogelijk te ver-
talen. Maar een vertaling heeft wel zijn beperkingen. In meer of mindere mate zijn ze
beinvloed door de cultuur en de geestelijke staat van de vertalers. Ondanks de gebre-
ken, kan het wel een essentiéle hulp zijn om Gods boodschap te kunnen zoeken en te
leren verstaan.

Daarbij, moeten we leren kijken vanuit Gods perspectief willen we Zijn bood-
schap naar waarheid begrijpen. Want wanneer woorden, begrippen of gebruiken uit
onze westerse cultuur in betekenis niet overeenkomen met Gods cultuur / koninkrijk,
dan vertekenen en verdraaien ze voor ons het kunnen begrijpen van wat God zegt.
Twee mensen kunnen over een begrip als ‘vader’ praten, maar als ze niet het zelfde
daaronder verstaan dan kunnen ze behoorlijk langs elkaar heen praten. Willen wij
Gods boodschap echt verstaan en deel zijn van Zijn volk, dan zullen wij net als Abra-
ham, die zijn land en familie moest verlaten, ook wij onze eigen ‘cultuur’ en ‘konink-
rijkjes’ moeten verlaten om over te kunnen steken naar Gods heerschappij. (M7 10:37-
39, 19:16-29, LUk 12:32-34, 14:26-33) Door onze westerse cultuur te verlaten in denken en
handelen, veranderen en groeien we naar Gods cultuur en gaan onze ogen open voor
hoe Hij Zijn Woord bedoelt. Op deze manier vernieuwd de waarheid ons denken en
vormt het ons naar Zijn beeld.

Bij de Bijbelvertaling van de Galaten-brief delen we ook inzichten en hebben we
uitleggingen geplaatst om te helpen bij het verstaan van het perspectief en de bood-
schap van Paulus. Maar bouw niet op de uitleggingen van ons wanneer jezelf niet
ziet dat de Bijbel zelf dit niet zegt. We zouden op zand kunnen bouwen wanneer we
de uitleggingen van mensen zouden volgen niet wetende of het wel of niet de waar-
heid is. We hopen dat onze uitleggingen behulpzaam zijn, maar toets alles en behoud
het goede. (17HE 5:21-22)



Lang geleden had God belooft de Messias te zenden naar Zijn volk, de Profeet en
onderwijzer als Mozes. (Deu 18:15-20) Om de ware Messias te kunnen onderscheiden
van de vele valse messiassen heeft God Zijn wet aan Zijn volk gegeven als de toets-
steen. Voor Jesjoea’ (Jezus) uit Nazareth om de beloofde Messias en Gods vlekkeloze
Lam te kunnen zijn, moet wat Hij heeft geleerd en alles wat Hij heeft gedaan, over-
eenkomen met Gods wet, de eerste vijf boeken van de Bijbel. Hij zou hebben gezon-
digd wanneer Hij ergens de wet zou hebben overtreden. De toenmalige leiders van
het Joodse volk hadden een probleem met het onderwijs van Jesjoea omdat het op
bepaalde vlakken tegen hun leer inging. Daarom wilden ze maar al te graag één
wetsovertreding bij Hem vinden, om een geldige reden te hebben, om Hem te kun-
nen verwerpen als hun beloofde Messias; hun beloofde Koning. Dat ondanks hun in-
spanningen ze geen wetsovertreding bij Jesjoea vonden, en Hem op basis van valse
getuigen ter dood hebben veroordeelt, onderstreept dat Jesjoea uit Nazareth de wet
perfect leerde en voorleefde. Jesjoea voegde niets aan de wet toe of schafte daar iets
van af. Hij onderwees de wet zoals God die altijd had bedoeld om door Zijn volk te
worden onderhouden.” Door de kaders die God in Zijn wet neerlegt te gebruiken vin-
den we standvastigheid voor hoe we de woorden van Jesjoea moeten interpreteren
wanneer die ook anders opgevat en vertaalt zouden kunnen worden.

Een ware discipel en apostel van Jesjoea verkondigt de leer van Zijn Meester,
niets meer en niets minder. (7/or 7.9, Mar 28:19) Daarom, wanneer er een tegenstelling
lijkt te zijn tussen de leer van één van de apostelen en die van de Meester of de wet,
dan zoeken we nauwkeurig naar waar de fout kan zitten. (Hav 77:71) Wanneer een
woord in de grond tekst meerdere betekenissen heeft dan vallen voor ons de beteke-
nissen die niet in één lijn liggen met de woorden van Jesjoea of de wet en de profeten
af en kiezen we voor een vertaling die ondersteund wat God heeft vastgezet als de
waarheid. Want Gods Woord is levend en sterft niet, en daarom blijft het staan voor
eeuwig. (/es 40:6-8, HAN 7:38)

Wij zeggen niet dat wij het allemaal juist verstaan, maar omdat we een nood zien,
delen we, wat we hebben ontvangen en spannen we ons in om aan deze studiebijbel
te werken. Naast dat we hopen dat BIJBEL als ZWAARD (BaZ) een handvat is om
heel Gods Woord te zien als één zwaard, hopen we ook dat het meer duidelijkheid
geeft over waar precies Gods Woord snijd en de geestelijke grens trekt tussen het ko-
ninkrijk van duisternis en het koninkrijk van licht. Deze scheidingslijn hebben we vi-
sueel gemaakt door de tekst te verdelen in twee kolommen. Hiermee willen we niet
aangeven dat hoe wij het indelen de enige manier is, dat licht soms ook aan wat je
wilt uitlichten in een tekst.

1. "JESJOEA" IS EEN TRANSLITERATIE NAAR HET NEDERLANDS VAN DE HEBREEUWSE NAAM PN (JE-SJOE-A). DE NAAM
DIE NIET EEN MENS, MAAR DE ALLERHOOGSTE AAN ZIIN ZOON HEEFT GEGEVEN. (MAT 1:21, Luk 1:31, 2:21) HET IS
EEN VERVOEGING VAN HET HEBREEUWSE WERKWOORD; D™ (JA-S/A) WAT VERLOSSEN / BEVRIDEN / REDDEN
BETEKENT, DE HEBREEUWSE NAAM D17 (JE-SJOE-A) BETEKENT. HIj VERLOST OF HI ZAL VERLOSSEN. OMDAT GOD
MET EEN DOEL DE NAAM JESJOEA MET ZIJN BETEKENIS HEEFT BEPAALT, EN OMDAT WIJ IN DE WERELD WILLEN GETUIGEN
DAT GOD ZIIN GEZALFDE IN DEZE WERELD HEEFT GEBOREN DOEN WORDEN UIT HET JOODSE GESLACHT, DE BELOOFDE
ZOON VAN DAVID, KIEZEN W ER VOOR OM DE NAAM JESJOEA TE GEBRUIKEN.

2. VOOR EEN GRONDIGE STUDIE HIEROVER KUN JE HET BOEK "DOOR ZIJN BLOED" LEZEN.



Deze studiebijbel is niet een nieuwe vertaling in de zin dat de gehele tekst op-
nieuw zou zijn vertaalt vanuit de grondtekst. Als basis hebben we de Statenvertaling
en de NBG’51 genomen waarvan we het oude taalgebruik omgezet hebben naar een
meer hedendaags Nederlands. Daarbij hebben we ook gekeken naar de verschillende
grondteksten en na nauwkeurig onderzoek, enkele aanpassingen gemaakt. Voor de
geschriften van de discipelen zien we de Aramese en Griekse teksten als twee getui-
gen die God ons heeft gegeven. Omdat, vanuit twee verschil-lende talen de tekst be-
licht wordt, geeft dit een unieke mogelijkheid om de vertaling vanuit de ene taal te
toetsen aan de andere.

We hopen dat BIJBEL als ZWAARD als een stuk vakgereedschap mag zijn in
jouw hand, dat jou zal helpen bij het toetsen en toepassen van Gods ware goede
boodschap (Evangelie).

WORK IN PROGRESS

Met veel passie en ijver voor de Koning boven alle koningen hebben we ons inge-
zet om het beste wat we hebben mogen ontvangen, door te geven. We hebben gepro-
beerd belangrijke zaken en inzichten uit te schrijven om te dienen daar waar wij een
nood zien. Ons verlangen is dat velen geholpen worden om de pure boodschap van
God te kennen zonder vermenging. Dit is waar we ons voor inzetten, en alles voort-
durend voor toetsen en louteren. Wij kunnen niet zeggen dat wij geen fouten maken
en ons werk perfect is. Ook bezitten wij niet alle wijsheid en inzichten. We blijven
daarom ook openstaan voor correcties en commentaar. We beseffen dat we elkaar no-
dig hebben als één lichaam, en dat God niet aan één persoon alle wijsheid geeft,
maar ons beweegt om samen te werken als Zijn volk en lichaam van Zijn Gezalfde
Koning. Door dit project met jou te delen willen wij naar je toe stappen en vragen, of
jij je door God bewogen voelt om aan dit project een steentje bij te dragen. Al is het
maar een kleine op of aanmerking, alles voor Gods eer is welkom. Contact kun je
met ons opnemen via info@Bijbel-Zwaard.nl Aan deze studie en vertaling van de
brief aan de Galaten wordt dus nog gewerkt.

BLIBEL als ZWAARD (BaZ) is een project met als doel...

...elkaar te helpen Gods Woord scherp en kundig te laten snijden. We hopen dat
hierdoor Gods zwaard kundiger kan worden gebruikt, zodat mensen worden los-
gesneden van alle slechtheid en als overwinnaars in de strijd zullen staan.

...de scheiding (de grens) waar het levende Woord snijdt naar waarheid te laten
zien. Wanneer we weten waar de grens van Gods koninkrijk ligt, zullen de vele
verschillende leren die rond gaan, ons niet verwarren of niets vermoedend meene-
men. (77 4:76)

...de eenheid van Gods boodschap door heel de Bijbel te laten zien. Dat de weg
die God vanaf het begin verkondigde, dezelfde weg naar het eeuwige leven is, als
de weg die de Apostelen van de Messias verkondigden. Dat de Almachtige één
plan heeft en dat Zijn plannen nooit falen. Dat Hij één is en Zijn Woord één is,
door heel de Bijbel heen, van Genesis tot Openbaring.



HOE BIBEL als ZWAARD WERKT

De bijbelverzen hebben we verdeelt in drie groepen binnen een kolommenstruc-
tuur: Bepaalde verzen geven we weer over de gehele breedte, zie |[A|. Deze eerste
groep bestaat uit de verzen die niet specifiek over de dingen spreken die of bij het
koninkrijk van de duisternis horen of bij het koninkrijk van licht, maar meer alge-
meen zijn. Hieronder een voorbeeld:

DUISTERNIS / MIX I LIicHT / PUUR

A| De bijbelverzen die spreken over algemene zaken geven we weer over de gehele breedte.

B De bijbelverzen in deze kolom spreken
over de zaken die bij God en Zijn konink-
rijk van het licht horen.

C| De bijbelverzen in deze kolom spreken
over de zaken die bij de duisternis horen en
dus niet deel zijn van Gods koninkrijk.

Doobp LEVEN

Zoals is weergegeven zijn de verzen die spreken of over het koninkrijk van licht
of dat van de duisternis, in twee kolommen opgedeeld. In de rechter kolom staan de
woorden die bij Gods koninkrijk van LICHT horen en dat definiéren, zie [B|. En in de
linker kolom staan de woorden die spreken over dingen die horen bij het koninkrijk
van de DUISTERNIS, zie [C|. Hier een voorbeeld pagina met uitleg:

De groene pijlen met de letters A, B en C
geven het verloop van de bijbelverzen weer.

A GALATEN \

DUISTERNIS / MIX I LICHT / PUUR \

1 Paulus, een gezondene, niet vanwege mensen en
(koning) en God Zijn Vader, Die Hem uit de doden he

'wekt. 2 En al de broeders die bij mij zijn, aan de
gemeenten te Galatié: 3 Genade en vrede voor u van G

et door een mens, maar door Jesjoea de Gezalfde
ader en van onze Heer, Jesjoea de Geza\fde,,

) 4 Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om
L 5:1, 13& 16) a0 B 2
S, T DTG, T BT s T, Rew GG, e S5 ons vrij te zetten’ van deze slechte wereld~, overeen-
7/2;07;2) o ’ ’ 1ot Jort a2t komstig de wil van God onze Vader, 5 aan Wie de
’ heerlijkheid toebehoort tot in alle eeuwigheid. Amen.,

. e o o e e e o e e e o e o e e e f e e e e e e e e e e e e e o e e e o o

6 Ik ben geschokt, over hoe snel u bent afgewekelQ)) b=~ .. . .
van de Gezalfde (Hij Die u geroepen heeft in Zijn - % Verwzjzmgen en toellchtmgen
genade) naar een ander evangelie (cen andere ‘goede’ b van de tekst staan afgedrukt in
boodschap). 7 Niet dat er een andere bestaat, al zijn er 4d-° .

sommigen die u in verwarring brengen en het evan- || 3Gl 5:2 het griys in de kolom ernaast.
gelie van de Gezalfde willen verdraaien (canpassen). || 4Gar 5:1 )
8 Maar zelfs als wij, of een boodschapper uit de hemel, i Het is de wet die mensen vervioekt. Eén van de thema's in deze
u een ander evangelie zouden verkondigen dan wat {| brief aan de Galaten is de vioek van de wet. In de appendix kun
wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt?. 9 Zoals || je onder@ hierover meer uitleg vinden.

ik vanaf het begin heb gezegd en ook nu weer, zeg ik;
dat als iemand u een boodschap predikt andere dan

dat u ontvangen hebt, hij zal vervloekt zijn. 10 Want .
probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Of zoek Dit nummer refereerd naar

ik mensen te behagen? Als ik nog altijd bezig was een uitleg in de appendix.
mensen te behagen, dan zou ik geen dienaar van de

Gezalfde zijn.
o=

De snijlijn en de grens
tussen duisternis en licht.




Door Gods woorden op de juiste plaats te zetten, maakt God voor ons de scherpe
scheidingslijn tussen DUISTERNIS en LICHT zichtbaar. Door nauwkeurig te kijken
naar wat de tekst zegt, ‘zoomen’ we als het ware in en kunnen we beter zien waar
Gods Woord tussen snijdt en de grens bepaalt.

12 Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen §
ook zonder [kennis van| de wet verloren gaan, en zij
die met [kennis van| de wet gezondigd hebben, zullen

nt hgt zijn
De woorden die de duis- W‘“\ /L/ De woorden die het licht

ternis omschrijven duwen omschrijven duwen de
de grens vanaf deze kant. /'l/ “N’\.\ grens vandaf deze kant.

de w¥t ni _

dingen die de wet bevat, zijn zij, hoewel zij de wet niet

hebben, zichzelf tot wet. 15 Zij getuigen van het werk,

dat de wet geschreven is in hun hart. En hun geweten
getuigt daarvan wanneer de gedachten van hun hart
hen aanklagen of vrijspreken.

Waarom de rode lijn tussen de twee kolommen? Omdat de mensheid gevallen is
in zonde en afgevallen is van God, missen we vanaf geboorte de inwoning van Gods
Geest en moet ieder van ons voor een tweede keer, uit de Geest, geboren worden.
Daarom worden we ook allemaal opgeroepen om ons te bekeren van onze zonden
(de werken van de duisternis), en uit die duisternis te komen en de grens over te ste-
ken naar Gods koninkrijk van licht. Maar alleen onze bekering kan ons niet verzoe-
nen met een heilige en rechtvaardig God. Ons afleggen van onze zonden brengt ons
tot aan de grens van Zijn koninkrijk maar het kan ons niet over de grens brengen.
Stoppen met het slechte en het goede doen, kan niet rechtzetten en betalen voor de
schade die onze zonden bij God, anderen, onszelf en Zijn schepping hebben aange-
richt. Om iemand die zich heeft bekeerd binnen te kunnen laten in Zijn koninkrijk
van licht heeft de Allerhoogste moeten voorzien in een waardig offer die de schuld
van al onze zonden kan dragen en daarvoor betalen. En vanaf de zondeval deelde
God met de mens de hoop dat Hij zou voorzien in het Lam dat in onze plaats zou
sterven en ons zou redden van de dood.

We kunnen wel begrijpen dat de waarde van dit grote offer alles ver te boven
gaat. Daarom is het bloed van Gods Zoon verreweg het meest kostbaarste in het uni-
versum en het enige wat ons kan verzoenen met God. Dit is waarom we de grens van
Gods koninkrijk aangeven met een rode lijn, om daarmee te verwijzen naar het kost-
bare bloed van Gods Lam dat moest vloeien om ons mensen te kunnen vrijkopen en
laten oversteken van het ene koninkrijk naar het andere, van de DOOD naar het
LEVEN.

De tekst in twee kolommen te verdelen maakt het makkelijker en overzichtelijker
om afzonderlijk van elkaar, de zaken die bij de duisternis of bij het licht horen te be-
studeren. Door de verzen uit één kolom te bestuderen kan heel verhelderend werken
om hun onderlinge connecties beter te begrijpen.



Soms komt het voor dat een vers over zowel licht als duisternis spreekt, maar wij
toch het vers hebben onderverdeelt in één van de twee kolommen. Wanneer we zo'n
keuze maken, dan doen we dit omdat we denken dat de boodschap van de schrijver
daardoor het meest gediend wordt. De tekst hebben we naar ons beste kunnen probe-
ren onder te verdelen. Dit wil dus niet zeggen dat het soms niet anders kan. Maar
door de tekst van de Bijbel visueel uiteen te zetten, proberen wij niet alleen te laten
zien waar en hoe Gods Woord scherp tussen zaken snijdt, maar geven we ook een
voorbeeld van hoe ook jij Gods Woord kunt gebruiken. We hopen anderen hierin te
bemoedigen. Het is een effectieve manier om de Bijbel te bestuderen waardoor je
groeit in je geestelijk onderscheidingsvermogen en het kennen van Gods wil.

De brief aan de Galaten bevat zaken en uitdrukkingen die makkelijk verkeerd
kunnen wor-den opgevat. (2Pe7 3:74-17) Om de moeilijkere zaken in de Bijbel recht te
kunnen snijden, is het noodzakelijk dat God ons eerst inzicht geeft in de eenvoudige-
re zaken. Door te beginnen met het uiteenzetten van de makkelijkere zaken als een
geestelijk zwaard, ontstaat er meer duidelijkheid om ook de moeilijkere zaken van
Paulus naar waarheid te interpreteren.

De brief aan de Galaten is niet het hele zwaard, maar een onderdeel. Paulus roept
op om Gods hele Woord als een zwaard te gebruiken. Dat is het wapen waarmee we
de tegenstander kunnen overwinnen en als één volk kunnen blijven staan met Gods
Gezalfde Koning. Wij hopen dat het BIJBEL als ZWAARD project, jou inspireert en
bemoedigt in het gebruik van Gods krachtig Woord.

BIJBEL als ZWAARD GODS TWEESNIJDEND WOORD Bijbelproject
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