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DE NAAM JESJOEA

Door deze studie heen gebruiken we de naam "Jesjoea", wat de Hebreeuwse naam is van Gods
Zoon die veelal in het Nederlands, "Jezus" wordt genoemd. Naar ons beste weten noemde iedereen
Hem tijdens Zijn aardse bediening bij deze naam of de iets langere variant van deze naam:
"Jehosjoea". God had deze naam bepaalt en stuurde een engel om dit bekent te maken.

MATTHEUS 1:21 Baz!

Ny x1pm 2 72 En zij zal een Zoon baren, en zij zal Zijn
WP N 09 g | haam noemen Jesjoea, want Hij zal ver-
-D niTiun %ﬁ- D?E lossen Mijn volk van hun overtredingen®.

"Jesjoea" is een transliteratie naar het Nederlands van de Hebreeuwse naam YY" (Je-sjoe-a).
Het is een vervoeging van het Hebreeuwse werkwoord; Y&" (Ja-sja) wat verlossen/bevrijden/
redden betekent. De Hebreeuwse naam ¥W0" (Je-sjoe-a) betekent: Hij verlost of Hij zal verlossen.
Omdat God met een doel de naam Jesjoea met zijn betekenis heeft bepaalt, en omdat wij in de
wereld willen getuigen dat God, de beloofde Zoon van David, Zijn Gezalfde in deze wereld heeft
geboren doen worden uit het Joodse geslacht, kiezen wij er voor om de naam Jesjoea te gebruiken.

GEBRUIKTE BIJBELVERTALINGEN

Bij de Bijbelteksten die we citeren, staat een afkorting die verwijst uit welke Bijbelvertaling
geciteerd wordt. Hieronder een lijst waar de afkortingen voor staan:

SV STATENVERTALING
HSV | HERZIENE STATENVERTALING 2010
NBG'51 NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP 1951
NB NAARDENSE BIJBEL
BaZ | BUBEL als ZWAARD?

In de Bijbel verzen die we citeren hebben wij soms woorden vet gedrukte of (in het grijs commentaren
tussen haakjes) toegevoegd. Naast de Bijbelteksten die geciteerd worden maken we ook gebruik van
tekstverwijzingen. Deze worden visueel als volgt weergegeven waarbij het Bijbelboek is afgekort
naar de eerste drie letters: (MAT 1.2) Deze verwijzingen vermelden we zodat je makkelijker kunt na-
gaan of dat wat we schrijven op de Bijbel is gebaseerd. Deze tekstverwijzingen zijn niet nodig om de
hoofdlijn van deze studie te begrijpen; je hoeft ze dus niet per se op te zoeken, ze zijn bedoeld als
aanvulling.

1. PAPIAS DE BISCHOP VAN HIERAPOLIS DIE ROND HET JAAR 60 TOT 130 LEEFDE, GETUIGT DAT MATTHEUS ZIIN EVANGELIE IN
HET HEBREEUWS HEEFT GESCHREVEN EN DAT ANDEREN HUN BEST HEBBEN GEDAAN OM HET NAAR HET GRIEKS TE VERTALEN.
NU ZIIN ER HEBREEUWSE GESCHRIFTEN GEVONDEN VAN ‘SHEM TOV' WAARVAN ONDERZOEKERS ZEGGEN DAT HET NIET EEN
VERTALING UIT HET GRIEKS IS MAAR DAT HET EERDER EEN KOPIE IS VAN EEN HEBREEUWSE TEKST. VOOR MEER INFORMATIE
Z0U JE HET BOEK OF DVD "THE HEBREW YESHUA V'S THE GREEK JESUS" VAN NEHEMIA GORDEN KUNNEN ONDERZOEKEN.
EEN NEDERLANDSE VERTALING VAN ‘SHEM TOV' ZIIN HEBREEUWSE MIATTHEUS KUN JE VINDEN OP: HEBREEUWSMATTHEUS.NL

2. TJOH 3:8, GAL 1:4, TIT 2:14

3. 'BIBEL ALS ZWAARD' IS EEN PROJECT DAT WERKT AAN EEN STUDIEBIIBEL DIE NAAST DE TEKST OOK VISUEEL DE SCHERPE
SNEDE VAN GODS WOORD DUIDELIJK PROBEERT WEER TE GEVEN. 'BIJBEL ALS ZWAARD' IS BEDOELT ALS EEN HULP OM HET
'/WAARD' DAT GOD ONS AANREIKT KUNDIG TE KUNNEN VASTPAKKEN EN DAARMEE RECHT TE SNI/DEN.
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INLEIDING

Geprezen zij de Eeuwige, de God van Abraham, Die niet wil dat ook maar iemand verloren
gaat, maar tot de erkenning van de waarheid komt. Wij prijzen God voor waarheid, liefde, genade,
Zijn Geest en voor Zijn Zoon Jesjoea (Jezus), de beloofde Koning, door Wie herstel voor heel de
schepping mogelijk is. Onbetaalbaar is het offer dat Hij gebracht heeft om onze overtredingen te
vergeven en verzoening mogelijk te maken. Het mogen begrijpen van de liefde die God door Zijn
Zoon bekend heeft gemaakt, schenkt ons kracht en geloof om ook onszelf te verloochenen, ons
kruis op te nemen en Hem te volgen waar Hij ook gaat. Voor jou verlangen wij intens dat deze
studie je bemoedigt en dat God alle eer krijgt.

Naast dat het belangrijk is om te spreken over de vergeving van zonden, door het offer dat God
door Zijn Zoon bracht, willen we ook spreken over dat God Zijn Zoon gezonden heeft om ons
mensen vrij te maken van onze slavernij aan de zonde. Over dit aspect van verlossing gaat deze
studie.

(JOHANNES 8:30-32 & 34-36 Baz) Toen Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem. En
Jesjoea (de Messias) dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord
blijft, bent u werkelijk discipelen van Mij en u zult de waarheid kennen (doorgronden) en de
waarheid zal u vrijmaken. [...] Jesjoea zij tegen hen: Voorwaar, voorwaar (het staat vast),
Ik zeg u: ledereen die zondigt, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet voor altijd
in het huis, maar een zoon blijft er voor altijd. Als dan de Zoon u vrijgemaakt zal hebben,
dan zult u werkelijk vrij zijn (geen slaaf meer van de zonde maar zonen die werkelijk vrij daar-
van zijn).

(GALATEN 5:1 NBG'51) Opdat wij waarlijk (werkelijk) vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrij-
gemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.

(1 PETRUS 4:1B-2 Baz) ...want iedereen die gestorven is in relatie tot het vlees, is opge-
houden met zondigen, zodat hij de rest van de tijd |dat hij nog leeft| in zijn vlezen lichaam,
niet meer leeft naar de begeerten van mensen (de wil van het vlees), maar naar de wil van
God.

Er zijn nog meer plaatsen waar de Bijbel spreekt over deze verlossing en vrijheid, (7/o+ 3:6-710 &
5:18, JoH 5:14, TiT 2:14, LUK 1:74-75, RoM 6:16-17A, JAk 4:78, TKOR 10:13 & 15:33-34, GEN 4:7, 2PET 1:3-4 & 10, HAN
3:26, GAL 5:16, EFe 6:16, Jak 1.26-27) maar persoonlijk konden wij deze woorden van onze Verlosser
moeilijk geloven omdat het tegenover-gestelde ons was verteld, namelijk: "Dat wij mensen niet
werkelijk vrij kunnen zijn van onze slavernij aan de zonde, omdat wij in dit leven altijd vleselijk
zouden blijven." Dit werd ons onder andere geleerd aan de hand van wat Paulus in Romeinen 7:14-
23 schrijft. Een voor ons veel gehoord citaat uit dit Bijbelgedeelte is:

(ROMEINEN 7:14B-15 HSV) ...maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk
teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik.

In eerste instantie lijkt het er inderdaad op dat Paulus in Romeinen 7 zegt, dat hij als Apostel
nog altijd slaaf is van de wil van zijn vlees, zijn zondige natuur. En lijkt hij hiermee te onderwijzen
dat de gelovigen die bevrijd zijn door God, altijd vleselijk zullen zijn en niet kunnen stoppen met
zondigen. Maar komt dit overeen met de boodschap van 'werkelijk vrij zijn' die Jesjoea de
Verlosser leert in Johannes 8:30-36?



Kunnen we nu werkelijk vrij worden
en onze zonden overwinnen, of niet?

[] )\

Omdat de Eeuwige zichzelf niet tegenspreekt, zijn we met bidden en vasten opzoek gegaan
naar die éne waarheid. Hij liet ons toen zien dat Paulus niet iets anders leert dan Zijn Zoon, maar
dat hij juist bevestigt dat er verlossing is van ons vlees en de slavernij aan de zonde.

Wij waren ernstig misleid. Een verkeerde uitleg van Romeinen 7:14-23 hield ons gevangen
onder de wil van het vlees. Denkende dat het normaal was stuurde het ons denken en leven de ver-
keerde kant op, naar het verderf. Deze verkeerde uitleg misleidde ons, waardoor we onze zonden
minder erg vonden en de ernst er niet van inzagen. Het maakte bovendien dat we ons niet volledig
inzette om tegen onze zonden te strijden en die te overwinnen. (Hes 12:4, Luk 13:23-24, 2Kor 7:11) Het
maakte dat we lauw waren en niet warm. (Ort 3:76) Dit delen we met jou om je in liefde te waar-
schuwen voor deze zeer subtiele misleiding en hopen dat je dit verder wilt onderzoeken.

(1 THESSALONICENZEN 5:21-22 BaZ) Beproef (test) alle dingen en dat wat goed is, houd daar-
aan vast, en onthoud* u van elke vorm van kwaad.

(2 KorINTHE 13:5A Baz) Onderzoek uzelf of u in de geloofstrouw staat (in de waarheid wan-
delt), beproef uzelf.

Het is belangrijk om niet zomaar iets voor waar aan te nemen (ook deze studie niet). Want
zonder het onderzocht te hebben weet je nog altijd niet of je de waarheid hebt gevonden of dat het
hele goed klinkende leugens zijn. De dingen van God onderzoeken is als graven naar een schat, en
wanneer die gevonden is stijgt de waarde ervan ver boven onze inspanningen uit. Ons verlangen
voor iedereen is dat het goede wat je kunt ontvangen een blijvende zegen voor je zal zijn. Mag de
God van Abraham je bijstaan in jouw zoektocht, Hij is een beloner van wie oprecht zoeken!

4. VANUIT HET GRIEKS KAN DIT OOK VERTAALT WORDEN MET: “"HOUD UZELF WEG BIj ELK SOORT VAN KWAAD” , EN VANUIT HET
ARAMEES: “EN VLUCHT WEG VAN ELKE KWADE ZAAK”.



ROMEINEN 7:12-8:1

Om te beginnen lijkt het ons goed om eerst te kijken naar de directe context van Paulus zijn
uitspraak: '...maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. (Rom 7:14B) De context is niet eenvou-
dig, maar misschien helpt het volgende. In Romeinen 7 creéert Paulus een tegenstelling, waarbij
hij voor de lezer een contrast wil duidelijk maken tussen twee groepen: het goede, de wet van God
en dat wat geestelijk is tegenover het kwade, de wet van zonde en het vleselijke.

(ROMEINEN 7:12-8:1 HSV) 12 Zo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig
en goed. 13 Is dan het goede (de wet) de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet!
Maar de zonde heeft — opdat zij als zonde zichtbaar zou worden — door het goede (de wet,
Gods spiegel, Jak 1:22-25 & Jak 2:9, Rom 3:20 & 7:7, 1JoH 3:4, 1Kor 15:56) voor mij de dood teweeg
gebracht, opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. 14 Want wij
weten dat de wet (het goede) geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.
15 Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar
wat ik haat, dat doe ik. 16 En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed
is. 17 Nu ben ik het echter niet meer die dit teweegbrengt, maar de zonde die in mij woont.
18 Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er
bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet. 19 Want het goede dat ik wil,
doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. 20 Als ik nu dat doe wat ik niet wil,
breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. 21 Ik ontdek dus deze
(andere) wet in mij: als ik het goede (Gods wet) wil doen, is het kwade dicht bij mij. 22 Want
naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God (het goede). 23 Maar in mijn leden
zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene
maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. 24 Ik ellendig mens, wie zal mij
verlossen uit het lichaam van deze dood? 25 Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere.
26 Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God (het goede), maar met het vlees
de wet van de zonde (het kwade). 8:1 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in
Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen maar naar de Geest.

Vers 14B en 15, het gedeelte dat naar ons meestal geciteerd wordt, hebben we dik gedrukt.
Omdat in onze Nederlandse Bijbelvertalingen dit in de tegenwoordige tijd staat geschreven, lijkt
Paulus over zichzelf te zeggen dat hij nog vleselijk is nadat hij een apostel was geworden. Omdat
er dus staat "ik ben vleselijk" wordt er ook geleerd dat een gelovige altijd vleselijk zal blijven, niet
kan stoppen met zondigen, en gesuggereerd dat hij hieraan eigenlijk ook niets kan doen. Maar is
deze interpretatie echter wel gebouwd op de Rots of staat het op zand? Wat betekent het om
vleselijk te zijn en wat betekent het om verkocht te zijn onder de zonde? We hebben dit
onderzocht en onze ondervinding zetten we in de volgende hoofdstukken uiteen.



DE BETEKENIS VAN HET WOORD VLESELIJK

(ROMEINEN 7:14 HSV) Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk
(oapKIkOG sarkikos), verkocht onder de zonde.

Wat wil Paulus zeggen met de woorden, ‘ik ben vleselijk’? Wat betekent het om vleselijk
te zijn in Gods ogen? Het woord vleselijk is een vertaling van het Griekse woord; copkikog
(sarkikos). Twee bekende woordenboeken, Thayer's en Strong's, zeggen het volgende over dit
woord:

Strong's G4559 - sarkikos

000G

1) fleshly, carnal
a) having the nature of flesh, i.e. under the control of the animal appetites
1) governed by mere human nature not by the Spirit of God
2) having its seat in the animal nature or aroused by the animal nature
3) human: with the included idea of depravity
b) pertaining to the flesh
1) to the body: related to birth, linage, etc

G4559&t=KJV

Authorized Version (KJV) Translation Count — Total: 11
AV — carnal 9, fleshly 2

FopKkds, -, -6v, (adpf), fleshly, carnal (Vulg. carnalis) ;
1. having the nature of flesh, i. e. under the control of the
animal appetites (see ¢dpé, 3), Ro. vii. 14 Rec. (see odp-
givos, 3); governed by mere human nature (see gapé, 4)
not by the Spirit of God, 1 Co. iii. 1, 8, also 4 R G ;| hav-

vyia, 2 Co. iv. 2), 2 Co. 1. 12. [(Anthol. Pal. 1/ 107 ; cf.
dméxov TAY oaprikdy k. cwpardy éntdupuidy,
etc.1,4). Cf. Trench, Syn. § 1xxi.] . pertaining
to the flesh, i.e. to the body (see gapf, 2): relating to
birth, lineage, ete., évroly, Heb. vii. 16 .} TG capkikd,
things needed for the sustenance of the/ body, Ro. xv.
27; 1 Co.ix. 11, (Aristot. h. anim. 10, 2 g 635% 11; Plut.
de placit. philos. 5, 8, 7; once in Sept., 2 Chr. xxxii. 8
Compl.).*

http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs
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(Nederlandse vertaling van)
Governed by mere human nature, not by the Spirit of God.
Geregeerd door slechts de menselijke natuur, niet door de
Geest van God.




45569; copikés sarkikds, sar-kee-kos’; from
4561; pertaining to flesh, i.e. (by extens.) bodily, tem-
poral, or (by impl) animal, unregenerate:l-carnal,
fleshly.
4560. oépivos sarkinds, sar'keenos; from
4561; similar o flesh, i.e. (by anal.)ypoft:—fleshly.

Strong’s Concordance

(vertaling van) unregenerate = onvernieuwd

Als we de uitleg van deze woordenboeken invullen in Romeinen 7:14 in plaats van het woord
vleselijk, dan ziet de tekst er als volgt uit:

5

‘... ik ben vleselijk...” wordt dan: ‘...ik word geregeerd door slechts de men-
selijke natuur en niet door de Geest van God...’ of ‘...ik ben onvernieuwd...’.

De vraag is: bedoelt apostel Paulus dit over zichzelf te zeggen in de tegenwoordige tijd?
Paulus zelf definieert vleselijk zijn als volgt:

(1 KORINTHE 3:3 HSV) ...u bent nog vleselijk (capkikdc¢ sarkikos). Als er immers onder
u afgunst is en twist en tweedracht, bent u dan niet vleselijk (capkikd¢ sarkikos) en
wandelt u dan niet naar de mens (onze menselijke natuur en dus niet naar Gods Geest, 2PeT 1:4)?

Met deze vraag wil Paulus ons ervan bewust maken dat afgunst, twist en tweedracht het
bewijs zijn van vleselijkheid. Deze werken komen immers niet uit de Geest. (Jak 3:10-16 & 4:1, Gal
5:19-21) In de brief aan de Galaten herhaalt hij deze drie werken en waarschuwt daarbij dat wie ze
doen het Koninkrijk van God niet zullen beérven:

(GALATEN 5:19-21 Baz) Nu, de werken van het vlees zijn bekent, zoals: overspel, hoererij,
onreinheid, losbandig gedrag, vereren van idolen, tovenarij, haat (boosaardigheid zaaien),
twist, afgunst, vlagen van woede, egoisme, tweedracht (verdeeldheid) zaaien, afwijkingen
in de leer, jaloezie (uitingen van afqunst), moord, overmatig drank gebruik, overmatig eten,
en dergelijke dingen, waarvan ik vanaf het begin gezegd heb en u ook nu zeg, dat wie deze
dingen doen het Koninkrijk van God (het eeuwige leven, Mar 25:34) niet zullen beérven.

Paulus wijst erop, dat hij al eerder gezegd had: "dat wie zulke dingen doen (de werken van het
vlees) het Koninkrijk niet zullen beérven". Hiermee benadrukt Paulus dat dit als een feit vast staat.
Wat moeten we er dan van denken als Paulus over zichzelf zou zeggen dat hij nog altijd vleselijk
zou zijn? Zal Hij het Koninkrijk van God dan niet beérven?



VERKOCHT ZIJN ONDER ZONDE

In Romeinen 7:14 schrijft Paulus ook over het ‘verkocht zijn onder de zonde’.

(ROMEINEN 7:14 HSV) Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk,
verkocht (Tttmpd&okw pipraska) onder de zonde.

De woordenboeken Thayer's en Strong's zeggen het volgende over het Griekse woord;
TUTIPAOKW piprasko:

Strong's G4097 - piprasko
TTLTOQUOHM
Outline of Biblical Usage

1) to sell
a) of price, one into slavery

G40978&t=KJV

b) of the master to whom one is sold as a slave

2) metaph.
a) sold under sin, entirely under the control of the love of sinning
b) of one bribed to give himself up wholly to another’s will

Authorized Version (KJV) Translation Count — Total: 9

AV —sell9

Thayer's Lexicon (Help)

marploke : impf. émimpaokov; pi. mémpara; Pass., pres.
ptep. murpagxdépevos; pf. ptep. mempapévos; 1 aor. émpd-
@nv; (fr. mepdw to cross, to transport to a distant land);
fr. Aeschyl. and Hdt. down; Sept. for "0 ; to sell: i,
Mt. xiii. 46 [on the use of the pf., cf. Soph. Glossary ete.
Introd. §82,47]; Actsii. 45; iv. 34; v. 4; w. gen. of price,
Mt. xxvi. 9; Mk. xiv. 5; Jn. xii. 5, (Deut. xxi. 14); Tuwd,
one into slavery, Mt. xviii. 25; hence metaph. werpapé-
vos Vmd THY &;.mpﬂ'au,H:A. V. sold under sin] i. e. entirely
'under the control of the love of sinning, Ro. vii. 14
(émpdbnoav Tod majoat T wormpor, 2 K. xvii. 173/ 1 Mace.
i. 15, cf. 1 K. xx. (xxi.) 25; w.a dat. of the
whom one is sold as a slave, Lev. xxv. 39;
xxviil. 68 Bar. iv. 6; Sﬂph. Trach. 2562 cavTdy TLL, of
one bribed to give himself up wholly to/another’s will,
7¢ BiNimmy, Dem. p. 148, 8).*

http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs

(vertaling van)
Entirely under the control of the love of sinning.
Geheel onder het bestuur van de liefde voor het zondigen.




4097. mrpbokw piprasks, pip-ras’-ko; aredupl.
- and prol. form of

wpdow prad, prah’-o (which occurs only as an

ait. in cert. tenses); contr. from mp&u pérad (to

traverse; from the base of #008); to traffic (by travel-
ling), 1.e. dispose of as merchandise or|into slavery |

(lit. or fig.):—sell.

(vertaling van) into slavery = in slavernij

Strong’s Concordance

Bedoelt Paulus van zichzelf te zeggen dat hij in slavernij verkocht is en nog geheel onder het
bestuur van de liefde voor het zondigen is, nadat God hem verlost heeft? In de zinnen die Paulus
heeft opgeschreven na de uitspraak, "ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde", komt naar voren
dat deze uitspraak te maken heeft met slavernij:

(ROMEINEN 7:18B-19 HSV) ...Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg-
brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet
wil, dat doe ik.

Een slaaf is iemand die de wil moet doen van zijn meester, ook al wil hij dat niet. Paulus
spreekt hier over iemand die niet wil doen wat hij doet. lemand die het goede wil teweegbrengen
maar in plaats daarvan het kwade doet. Dat deze persoon niet vrij is maar gevangen, als slaaf onder
de wet van zonde. Paulus bevestigt dit in wat hij vlak daarna schrijft.

(ROMEINEN 7:22-24 HSV) Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God.
Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en
mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden (v/ees) is. Ik ellendig
mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood (het viees met zijn wet van zonde
erin)?

De mens die hier omschreven wordt, ontdekt als het ware de volgende wetmatigheid: hij wil
wel het goede doen, maar hij ziet dat hij juist doet wat hij niet wil, het kwade! Is dit geen goede
omschrijving van een slaaf: iemand die wel wil, maar niet kan?

In Romeinen 7:14-23 wijst Paulus het vlees aan als de meester waar hij slaaf van is. Omdat
Paulus in Zijn brieven ook duidelijk spreekt over de bevrijding van deze slavernij, leek het voor
ons alsof Paulus zichzelf tegenspreekt. Is Paulus na zijn bekering nog slaaf van zijn vlees en de
wet van zonde, of is hij daarvan bevrijd? (Row 6:2, 6:6-8, 6:12-18, 6:22 & 8:2) Is Paulus dan nog een
boom die het goede niet kan voortbrengen maar slechte vruchten draagt? (Mar 7:75-20) In het
volgende hoofdstuk hebben we Paulus' woorden, die spreken over bevrijding, tegenover zijn woor-
den, die spreken over slavernij, uiteengezet en kijken we naar de mogelijkheid dat Romeinen 7
spreekt over wat voor Paulus verleden tijd is.



HISTORISCHE TEGENWOORDIGE TIJD

In eerste instantie lijkt Paulus in Romeinen 7:14-26 over zichzelf te schrijven in de tegen-
woordige tijd, maar is het ook zijn bedoeling dat wij dit zo zouden opvatten? Zou het kunnen
dat hij in dit gedeelte heeft geschreven in de historisch tegenwoordige tijd?°

De historisch tegenwoordige tijd is een schrijfstijl die de schrijvers van de Bijbel toepasten om
een gebeurtenis uit het verleden in tegenwoordige tijd te beschrijven, daar waar we een voltooid
verleden tijd zouden verwachten. Dit verhoogt de spanning en het dramatische effect en wordt
gebruikt om de lezer meer te betrekken bij de gebeurtenis. Deze schrijfstijl komt op verschillende
plaatsen in de grondteksten van de Bijbel voor, zoals bijvoorbeeld in Mattheiis 3:1 & 13:44-46,
Markus 1:12, 5:21-24 & 9:2 en Johannes 1:29.

Op de website van "Blue Letter Bible" kun je de grondteksten van de Bijbelvertalingen bestu-
deren. Hieronder een overzicht van de Griekse Grondtekst (Textus Receptus) waaruit de Staten-
vertaling Romeinen 7:14 heeft vertaalt. Hieronder kun je zien wat "Blue Letter Bible" toonde over
de tijdsbepaling van het Griekse woord wat in onze Nederlandse vertalingen meestal vertaalt wordt
met 'ben’ (dit vind je door op de knop |ifZYE] te klikken naast het werkwoord).®:

Lexicon / Concordance for Romans 7:14

Textus Receptus

Sommige frases die in het Engels in de verleden

7:14 oldauey v 6Tt 6 VOUOC TVeUHaTHGe tijd zijn neergezet staan veel al in het Grieks in de

tegenwoordige tijd. Deze hebben de term

0GOS el TeTQOUEVOS VITO THV QU "historische tegenwoordige tijd", waar dit

voorkomt maakt het de gebeurtenis dramatischer

1&t=KJV#conc/14

alsof de lezer de gebeurtenis ziet gebeuren. Waar

English (KJV) (vertaling) Root Form (Greek)

> deze historische tegenwoordige tijd voorkomt
B |For want v&Q ear - i

T i vertalen sommige Engelse vertalingen naar de
% we know TN wijweten  £(80 eids verleden tijd, terwijl anderen toestaan dat de
c tijdsbepaling in de tegenwoordige tijd blijft.
O |that dat OTL hoti

I i
o) Definition of "Present”

. |the law LA

% e ’Véu(}g nomos Some phrases which might be rendered as
= . . . past tense in English will often occur in the

= is is €0T( esti :
k) Loest present tense in Greek. These are termed
0 B - A [ "historical presents,”|and such occurrences

o) spiritual: geestelijk  TTVEVUATLHOC pneumatikosy dramatize the event described as if the B
o reader were there watching the event A
O |but maar Of de occur. Some English translations render 3
B such historical presents in the English past il
% I ik E’;\Iru’) ego tense, while others permit the tense to

T remain in_the present. -

\

£ |am ben elut eimi =
o
% carnal, vleselijk = caE®LHOC sarkikos

3 .

S |sold verkocht  JTLITQAONW piprasks  TENSE |

=

e

B._ under onder i) hypo

=

< |sin. zonde QUOOTIC hamartia

. IN HET ENGELS: HISTORICAL PRESENT(S).
6. DEZF SCREENSHOT (WEERGAVE) VAN DE "BLUE LETTER BIBLE" WEBSITE IS GEMAAKT ROND 20771 WAARBI DE
NEDERLANDSE VERTALING DOOR ONS IS BIJGEVOEGD.



Als we de context van Romeinen 7:14-24 bestuderen, dan kunnen we zien dat Paulus ervoor
én erna spreekt over de verlossing van zonde. Romeinen 6 en 8 spreken beiden over de bevrijding
van ons vlees en de wet van zonde, terwijl Romeinen 7:14-24 spreekt over de ellendige mens, die

ziet dat zijn vlees nog over hem heerst en hem gevangen houdt onder de wet van zonde.

Romeinen 7

(Rowm 7:22-24) Want van binnen verheug ik

(RoM 6:18) mij in Gods wet. Maar in mijn leden zie ik (Rom 8:2)
...vrijgemaakt een andere wet, die tegen de wet van mijn ...vrijgemaakt van de
van zonde... verstand oorlog voert en die mij tot een ge- wet van de zonde...

(Rom 6:22) vangene maakt van de wet van zonde, die (Rowm 8:4)
...van de zonde in mijn leden (lichaam/vlees) is. Ellendig ...die niet naar het vlees
vrijgemaakt... mensenkind dat ik ben, wie zal mij wandelen maar naar de
verlossen van dit lichaam des doods?... Geest.

Wat is het antwoord van Paulus?
Kan hij verlost worden van deze
wet van zonde, zijn vleselijkheid?

kel

(Rom 7:254)...1k dank God, door
Jesjoea de Gezalfde, onze Heer.

De Bijbel getuigt van een duidelijke, Ja! Er is verlossing hier en nu!

(JOHANNES 8:34-36 Baz) Jesjoea antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: ledereen
die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de
zoon blijft er eeuwig. Als dan de Zoon je vrijgemaakt heeft, zul je werkelijk vrij zijn.
(ROMEINEN 6:16-17A HSV) Weet u niet, dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot
gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: 6f van de zonde, tot de dood, 6f van
de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde,
maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden...

(ROMEINEN 8:12-13 Baz) Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar
het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest
de praktijken van het lichaam (v/ees) doodt’, zult u leven.

(GALATEN 5:24 Baz) Nu hebben zij die bij (Jesjoea) de Gezalfde horen, hun vlees met al haar
passies en verlangens gekruisigd.

(KOLOSSENZEN 3:5A Baz) ...Daarom dood dan uw leden (v/ees) die nu hier op de aarde zijn...
(1 PETRUS 4:1B-2 Baz) ...want iedereen die gestorven is aan [de wil van| het vlees, is opge-
houden met zondigen, zodat hij de rest van de tijd |dat hij nog leeft| in zijn vlezen lichaam,
niet meer leeft naar de begeerten van mensen (de wil van het vlees), maar naar de wil van
God.

(1 JoHANNES 3:6 HSV) Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet
gezien en kent Hem niet (want als de Zoon je vrijgemaakt heeft ben je werkelijk vrij).

Het doel waarom Paulus over zichzelf schrijft toen hij nog slaaf was en nog niet vrijgemaakt,
is om iedere lezer die zich slaaf van zijn vlees voelt mee te nemen naar de Verlosser; dat God door
Zijn Zoon Jesjoea (Zijn rechter hand) ons uit elke vleselijke staat kan verlossen.

7. ALS ER GESPROKEN WORDT OVER HET DODEN VAN ONS VLEES, HET LICHAAM OF ONZE LEDEN, DAN WORDT ER NIET BEDOELD
DAT WE ONS FYSIEKE LICHAAM MOETEN DODEN, MAAR DAN WORDT DAAR DE WIL VAN HET VLEES EN DADEN DIE DAARUIT
VOORTKOMEN MEE BEDOELT.
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Om uit de slavernij te komen moet iedereen eerst inzien dat hij slaaf is en bevrijd moet
worden. Als ook jij in je leven ziet dat je lijkt op de ellendige mens die Paulus omschrijft in
Romeinen 7:14-23, dan wil hij je wijzen op de hoop van de verlossing die er is door het levende
woord van God. (Fi 2:12-16, Kot 1:.21) Met God bij wie alles mogelijk is kan ook jij met Hem je
zondige natuur overwinnen.

Helaas geloven velen het tegenovergestelde van wat Paulus wil leren, namelijk dat we in dit
leven nooit helemaal vrij kunnen worden van de macht van de zonde. Deze gedachte verhindert
velen echter om werkelijk vrij te worden en maakt dat ze onwetend gevangen blijven onder de
macht van de duisternis. (Rom 7:8, MAT 7:23, 1JoH 3:4) Hopelijk motiveren de woorden van Paulus om
in geloof te strijden tegen je vlees en haar begeertes, en dat je jezelf ziet als dood voor de wil van
je vlees. (Rom 8:13 & 6:11)

[T )

Hier een overzicht van de structuur waarin Paulus Romeinen 7:14-8:14 heeft opgeschreven.

In dit gedeelte beschrijft Paulus het probleem: Hij wil wel
RoM 7:14-23 | Het probleem het goede doen, maar hij kan het niet. Zo ontdekt hij dat hij
nog een slaaf is van de wet van zonde en de dood.

In vers 24 stelt Paulus dan de vraag: Wie kan mij verlossen

RoM 7:24 De vraag van... (het probleem) ?

Het beknopte Vervolgens geeft Paulus het antwoord op zijn eigen vraag.
Rowm 7:25 s .

antwoord Daarmee geeft hij eveneens de oplossing voor het probleem.

. In vers 26 wordt terugverwezen naar de kern van het pro-
Conclusie probleem

RoM 7:26 T s e bleem (V(?I‘S 22 en 23) om vervolgens dieper in te gaan op
de oplossing.
Uiteindelijk volgt in hoofdstuk 8 de uitgebreidere oplossing
ROM 8:1-8:14 ...het uitgebreidere  |voor het probleem. Paulus benadrukt hier nogmaals dat

antwoord wanneer we nog naar het vlees leven, we nog ten dode
opgeschreven staan.
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DE SLAAF TEGENOVER DE VRIJE

Het is niet Paulus zijn bedoeling dat wij bij het probleem blijven steken, maar juist dat wij naar
de oplossing kijken en geloven dat er bevrijding is van onze vleselijkheid en slavernij aan de
zonde. Want is dat niet het doel waarom hij in eerste plaats schreef over zijn slavernij?

Hieronder staan twee kolommen met Bijbelteksten om Romeinen 7:14-24 te vergelijken met wat Paulus
en de andere apostelen nog meer zeggen. Hopelijk is dit voor jou een aanvullend bewijs; dat dit Bijbel-
gedeelte niet in de tegenwoordige tijd kan worden opgevat zonder een tegenstelling te creéren. Met andere
woorden: dit overzicht ondersteunt het idee dat Romeinen 7:14-24 in de verleden tijd moet worden
opgevat. Op de volgende drie contrasten willen wij daarbij wijzen: ¥, @ en ® tegenover @, ® en (©,

s

N

(D) Vleselijk
(de wil van het vlees heerst nog)

(4) Geestelijk

(alleen Gods Geest heerst, het viees is dood)

(B) Vrijgekocht van de wet van zonde
(dit is niet Gods wet maar een andere wet)

(2) Verkocht onder de wet van zonde
(dit is niet Gods wet maar een andere wet)

(©) Vrijgemaakt van de slavernij aan de zonde
(is werkelijk vrij om niet het kwade te doen)

(3) Slaaf van de zonde
(doet het kwade, dat wat hij niet wil)

(RoMm 8:12-13A HSV) Welnu, broeders, wij zijn aan
het vlees niet verplicht om naar het vlees te le-
ven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven.
(Rom 8:7-8 Baz) Immers, het denken dat naar het
vlees is, is vijandschap (haat) tegen God. Want het
onderwerpt zich niet aan Gods wet, want dat kan
het ook niet. Zo kunnen zij die vleselijk zijn,
God niet behagen.

(Rom 8:4 Baz) Opdat de rechtvaardigheid van de
wet vervult zou worden door ons, die niet naar het
vlees wandelen maar naar de Geest".

(RoMm 7:14 HSV) Want wij weten dat de wet geeste-
lijk is, maar ik ben vleselijk”’, verkocht onder de
zonde.

Wandelde Paulus als Apostel nog naar het vlees?
Als dat zo zou zij dan leefde hij in vijandschap met
God en vond hij bij God geen behagen.

(1PET 1:18A NBG'51) ...wetende, dat u niet met
vergankelijke dingen, zilver of goud zijt vrijge-
kocht® van uw ijdele wandel (een wandel niet naar
de Geest maar naar het viees)...

(Tir 2:14 HSV) Hij heeft Zichzelf voor ons ge-
geven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wette-
loosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou
reinigen, ijverig in goede werken.

(RoMm 7:14 HSV) Want wij weten dat de wet geeste-
lijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht® onder de
zonde.

Als de Allerhoogste Paulus heeft vrijgekocht
van de zonde (wetteloosheid, 1joh 3:4), hoe
kan hij dan nog daaraan verkocht zijn?

(GAL 5:16 Baz) Maar ik (Paulus) zeg: Blijf naar de

(Rom 7:15-16 HSV) Wat ik namelijk teweegbreng,
doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik(®/,
maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat
ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is.

Geest wandelen en u zult nooit de verlangens van
het vlees doen(®. (Gev 4:7)

(3Jon 1:11 Baz) Geliefde, volg niet het kwade na,
maar het goede. Diegene die goed doet is uit God;
maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.
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(Rom 7:17-18 HSV) Nu ben ik het echter niet meer
die dit teweegbreng, maar de zonde die in mij
woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn
vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er
bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat
vind ik niet(®.

(1JoH 3:8 HSV) Die de zonde doet, is uit den duivel;
want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiervoor
is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de wer-
ken van de duivel verbreken zou (bjj ons mensen
om ons werkelijk vrij te maken).

(RoM 6:17A Baz) Maar alle dank aan God, u was(®)
slaaf van de zonde,

(GAL 5:24 Baz) Want zij die bij de Gezalfde horen,
hebben hun vlees met al haar passies en verlang-
ens gekruisigd.

(Rom 7:5 HSV) Want toen wij in het vlees waren,
waren de hartstochten van de zonden, die worden
door de wet, in onze leden (v/ees) werkzaam, om
vrucht te dragen voor de dood.

(RoMm 7:18B-19 HSV) ...Immers, het willen is er bij
mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind
ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet,
maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik®.

Als Paulus nu het goede niet kan doen maar het
kwade, is hij dan al uit God? (1JoH 4:4, 1PeT 3:10-12.)

(3JoH 1:11 HSV) Geliefde, volg niet het kwade na,
maar het goede. Wie goed doet, is uit God; maar
wie kwaad doet, heeft God niet gezien.

(Rom 12:21 HSV) Wordt door het kwade niet over-
wonnen maar overwin het kwade door het goede.
(OPEN 21:7 HSV) Wie overwint, zal alles beérven,
en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij
een zoon zijn.

(Rom 7:22-24 HSV) Want naar de innerlijke mens
verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn
leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van
mijn geest strijd voert en mij tot gevangene maakt
van de wet van de zonde®), die in mijn leden is.
Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het
lichaam van deze dood (met zijjn wet van zonde)?

(RoMm 6:7 HSV) Maar wie is gestorven (voor de
zonde, vers 6 & 11), is vrijgemaakt van zonde(“.
(RoM 6:18 HSV) En vrijgemaakt van zonde(“) bent
u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid.

(RoMm 8:2 HSV) Want de wet (instructies) van de
Geest van het leven heeft u in de Gezalfde Jesjoea
vrij-gemaakt van de wet van de zonde(“) en de
dood.

(JoH 8:36 HSV) Als dan de Zoon u vrijgemaakt(®)
zal hebben, zult u werkelijk vrij zijn.

DE OUDE MENS
(de ellendige mens)

DE NIEUWE MENS
(een nieuwe schepping)

Als er maar één evangelie is en één waarheid, en Paulus zichzelf niet tegenspreekt, dan moe-
ten deze Bijbelteksten spreken over twee verschillende mensen: over de oude mens (de slaaf van
de wet van zonde) tegenover de nieuwe mens (de vrije). De mens die naar zijn viees leeft, tegen-

over de mens die naar de Geest leeft.? (GaL 5:17)

8. ALS JE OPZOEK BENT NAAR MEER DUIDELIKHEID OVER WAT HET WARE EVANGELIE INHOUDT. DAN RADEN WE JE ONS BOEK
‘DOOR ZIN BLOED' AAN. DAARIN WORDT IN DETAIL DE BLAUWDRUK VAN HET EVANGELIE UITEENGEZET EN DE NODIGE

ELEMENTEN UITGELICHT.
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HET WAPEN OM TE KUNNEN OVERWINNEN

De conclusie van voorgaande hoofdstukken is dat Paulus niet leert dat hij nog vleselijk zou zijn
maar het tegenovergestelde, dat er verlossing is van onze vleselijkheid. Ja, dat het de bedoeling is
dat we daar daadwerkelijk vrij van worden in dit leven voordat we sterven. Nu we leven krijgen
we van God onze kans om ons te bekeren van onze zonden en niet daarin te sterven en verloren te
gaan. (Heb 9:27, Mat 24:13, Mar 13:13, Open 2:7, 2:26 & 21:7) De volgende Bijbelverzen getuigen van
deze verlossing in dit leven door in de verleden tijd te schrijven over het wandelen naar het vlees:

(EFEZE 2:1-3 HSV) En u die dood was door de misdaden en de zonden, waarin u veorheen
gewandeld hebt, naar het tijdperk van deze wereld, naar de aanvoerder van de macht in de
lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid, te midden van
wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het
vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen van de toorn, evenals de
anderen (zjj die ‘'nog' vieselijk zijn).

(ROMEINEN 7:5 HSV) Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de
zonden, die worden door de wet (ontmaskert worden), in onze leden (vlees)’ werkzaam, om
vrucht te dragen voor de dood.

(1 PETRUS 4:1B-2 Baz) ...want iedereen die gestorven is aan [de wil van| het vlees, is opge-
houden met zondigen, zodat hij de rest van de tijd |dat hij nog leeft| in zijn vlezen lichaam,
niet meer leeft naar de begeerten van mensen (de wil van het vlees), maar naar de wil van
God.

(Trrus 3:3A Baz) Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, en
dienden we een diversiteit aan verschillende lusten en hartstochten...

Een rijke jongeling vroeg de Messias wat hij moest doen om het eeuwige leven te mogen be-
érven, waarbij hij ook de volgende vraag stelde: “Waar ontbreekt het mij nog aan?” (Mar 19:20, MAr
710:20) Met het antwoord dat Jesjoea gaf wees Hij hem op zijn begeerte voor zijn bezit. Hierdoor
kwam wat vlees aan het licht dat de jonge man nog moest kruisigen. Zouden ook wij niet aan
Jesjoea moeten vragen waar het bij ons nog aan ontbreekt? Zijn wij ons bewust van wat ons nog
gevangen houdt onder de slavernij van de zonde? Het is belangrijk dat we ons nederig opstellen en
onszelf durven afvragen; "Wat is er nog in mijn leven aanwezig wat door de lusten van mijn vlees
wordt gestuurd?" (Luk 74:33) Willen we bij de goede Herder horen en Hem kunnen volgen? Willen
we in het licht wandelen? Dan kunnen we niets verborgen houden. (jo+ 3:79-27)

(GALATEN 5:24 BaZ) Want zij die bij de Gezalfde horen, hebben hun vlees met al haar
passies en verlangens gekruisigd.

Misschien is jouw vraag: "Hoe kunnen wij, mensen, ons vlees kruisigen?” De Bijbel zegt
daarover dat dit alleen mogelijk is met God. (Mar 719:25-26 Mar 9:23) En God wil ons daarvoor alles
schenken wat we nodig hebben, om onder Zijn leiding de strijd aan te gaan en te overwinnen. Het
is aan ons om dat wat Hij aanreikt vast te pakken en te gebruiken. Naast dat we de hele wapen
uitrusting nodig hebben reikt God ons een machtig wapen aan:

(EFEZE 6:17B BaZ) ...en grijp vast het zwaard van de Geest, wat het woord van God is.
(HEBREEEN 4:12 NBG'51) Want het woord van God is levend en krachtig en scherper
dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel
en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

De woorden van de Vader en Zijn Zoon zijn scherper dan welk zwaard of (operatie)mes dan
00K. (MAT 10:34, JoH 14:10, Open 2:12-16) Het maakt namelijk zeer scherp scheiding tussen onze rede-
neringen en gedachten, of ze overeenkomen met de waarheid of met de leugen.

9. MET DE LEDEN WORDT VERWEZEN NAAR HET VLEES, RoM 7:23, JAK 1:14-15 & 4:1.
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Het zijn namelijk de leugens die ons gevangen houden in zonde, en het is de waarheid (Gods
woord) dat ons vrij maakt. Wanneer we onze gedachten aan Gods woord toetsen, dan kan het ons
tonen of ze waarheid of leugen zijn, licht of duisternis, uit Gods Geest of naar ons vlees. Omdat
Gods woord levend is en de kracht die het bezit van God komt, zal het ons altijd los snijden en
apart zetten, wanneer wij het woord toepassen in ons leven'. (77wes 4:3, 1Per 1:14-17, 2Kor 7:1, JoH 3:36
& 17:17, HEB 4:11)

Hier volgen vier voorbeelden van hoe het woord als een tweesnijdend zwaard onderscheid
maakt tussen licht en duisternis. Eerst zetten we een Bijbelgedeelte neer, welke daarna uitgebeeld
wordt in een afbeelding.

Voovrheeld A

(GALATEN 5:16-17A BaZ) Maar ik (Paulus) zeg: Blijf naar de Geest wandelen en u zult nooit
de verlangens van het vlees doen. Want het vlees begeert datgene wat tegen de Geest ingaat,
en de Geest begeert naar datgene wat tegen het vlees ingaat; en dit is zo, omdat beiden in
strijd tegenover elkaar staan...

|
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Geest

...de Geest begeert
tegen het vlees in.

Vlees

...het vlees begeert
tegen de Geest in.
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GoDs WOORD is als een tweesnijdend zwaard dat onderscheid maakt. (Hes 4:12)

Er is maar één waarheid, het woord van de Vader. (Jor 17:17, Rom 2:20B, 1PeT 1:23-25) Dit woord
staat voor altijd. (Psa 7179:89, Jes 40:8) Daarom kan Zijn Geest — als een zwaard — het woord van God
gebruiken om alle leugens en vleselijke gedachten uit ons denken weg te snijden. (Row 712:2 & 8:6-8,
2Tim 3:16) God kan ons echter alleen bevrijden als wij Zijn woorden ook scherp laten snijden in ons
denken. We moeten onze gedachten scheiden en schiften, zodat duidelijk wordt of ons denken met
de waarheid overeen komt, of een leugen blijkt te zijn. Dit kan zeker pijn doen. Bovendien zal ons
vlees altijd tegenstribbelen en zal het ons hart niet geheel vrijgeven om onderzocht te worden.
Daarom moeten we onszelf verootmoedigen en verloochenen, zodat we door God geholpen wor-
den en van Hem een hart ontvangen dat alle fouten wil inzien. We hoeven niet bang te zijn voor
onze Schepper die door en door goed en vol liefde is. Hopelijk durf je naar Zijn Geest te luisteren
en jouw denken en doen grondig te toetsen aan heel Gods woord. (2Kor 73:54, 1Kor 11:284)

10. DE CONCRETE BETEKENIS VAN HEILIGEN IS 'APART ZETTEN'.
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- Voorheeld B -

(ROMEINEN 7:7 HSV) Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik
(Paulus) zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet
geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei: U zult niet begeren.

Het woord scheidt licht van duisternis, waarheid van leugen en goed van slecht. Het geeft de
grens aan tussen het koninkrijk van God (leven) en dat van satan (dood). Door de woorden van de
Allerhoogste kunnen wij zien of er nog duisternis in ons is. (Jak 1.23-25, Sr 6:23) Willen we dat er in
ons geen duisternis is, dan moeten we onszelf laten onderwijzen en corrigeren door Zijn Geest en
Zijn wet."" (2T 3:16 & 4:2)

11. ER IS GEEN JOT OF TITEL VAN GODS WET AFGESCHAFT (MAT 5:17). HIEROVER KUN JE MEER LEZEN IN HET BOEK 'DOOR ZIIN
BLOED' IN HET HOOFDSTUK 'HET WARE LAM, DE JUISTE MESSIAS' OF IN DE STUDIES DIE Bl 'GALATEN ALS ZWAARD' ZIIN
GEVOEGD. OMDAT GODS WET EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN HET ZWAARD IS, IS HET BELANGRIK OM HIEROVER NIET
MISLEID TE ZIIN MAAR DE ROTS TE HEBBEN GEVONDEN.
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Voorheeld C

(ROMEINEN 8:12-13 HSV) Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het
vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest
de daden van het lichaam (zonden) doodt, zult u leven.

| ...als u echter door de
Geest de daden van
het lichaam (v/ees)
‘ doodt, zult u leven.

...als u naar
het vlees leeft,
zult u sterven,

€1:8 NANIZINOY

e —
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Gobs WOORD is als een tweesnijdend zwaard dat onderscheid maakt. (Hes 4:12)

Paulus zet ons hier leven en dood voor ogen. Willen we leven, dan zegt hij, dat we bij onszelf —
door de Geest — de daden (praktijken) van ons vlees moeten doden. De daden van ons vlees zijn
onze zonden. Het is Gods Geest die bij ons het lichaam van de zonde kan uittrekken. (Kot 2:77) Dat
wil niet zeggen dat wij niet mee moeten werken. Integendeel, als we niet in actie komen, dan
werken we de Geest tegen. Willen we dat de Geest ons leidt om van de wet van zonde en de dood
bevrijd te worden, dan moeten we gewillig doen wat het woord zegt. Alleen dan kan de Geest met
het woord ons hart besnijden en bevrijden van het vleselijke denken. We moeten ons hart/denken
geheel in de handen geven van de Pottenbakker en het laten veranderen door Zijn woord. Zo
kunnen we werkelijk een nieuw hart ontvangen, waar de wil van het vlees vanaf is gesneden en het
denken niet langer gestuurd wordt door de wet van zonde, maar waarvoor in de plaats Gods wet
geschreven staat. (Jer 37.33, HEB 8:10, Rom 2:26-29 & 8:6-7)

We hoeven totaal niet bang te zijn voor deze besnijdenis van ons denken. Het is alleen maar
een zegen en een bevrijding. En veel beter dan de beste chirurg, kan God door Zijn Geest en woord
ons hart besnijden.
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Voorbeeld D

(1 JoHANNES 2:15-17 BaZ) Heb de wereld niet lief, en ook niet dat wat daarin is. Want als
iemand de wereld liefheeft, dan is de liefde van de Vader niet in hem. Want alles wat in de
wereld is; zoals de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de trots van de
wereld, het is niet van de Vader maar van de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar
begeerte (de dood), maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid (het leven).

T
|
|~ |
5. |
Als iemand de wereld E Heb de wereld niet
liefheeft, dan is de liefde % lief en ook niet wat
van de Vader niet in hem. b in de wereld is. ‘
> |
J—
o |

DOOD \Z@E\& —
S

Gobps WOORD is als een tweesnijdend zwaard dat onderscheid maakt. (Hes 4:12)

(1 PETRUS 4:1-2 BaZ) Nu, omdat |Gods| Gezalfde voor ons in het vlees geleden heeft,
bewapen uzelf dan met dezelfde gedachte, want iedereen die gestorven is aan |de wil van)|
het vlees (zijn vieselijke wil heeft gekruisigd, GaL 5:24), is opgehouden met zondigen, zodat hij de
rest van de tijd [dat hij nog leeft| in zijn vlezen lichaam, niet meer leeft naar de begeerten
van mensen (de wil van het vlees), maar naar de wil van God.

Door deze woorden van Johannes en Petrus zien we, dat de begeerten van ons mensen en de
wil van God tegenover elkaar staan. Dit komt overeen met wat we zagen bij voovbeeld A" waar

deze scheiding met andere woorden wordt omschreven: ons vlees tegenover de Geest. Johannes
linkt deze wereld met de begeerten van ons mensen (ons vilees). Wie verlangt er van nature niet
naar wat deze wereld allemaal te bieden heeft? Daarom worden we ernstig gewaarschuwd om ‘de
wereld’ niet lief te hebben. (Ti7 2:11, jak 1:27 & 4:4, 2PeT 2:20) Wie verstandig is, en God en zijn leven
liefheeft onderzoekt wat dit voor hem persoonlijk inhoudt, een dwaas blijft hiervoor liever blind.
(SPR 12:15, 14:16 & 28:26)

12. BLADZIDE 15.
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DOOR GELOOF AFSNIJDEN EN AFLEGGEN

Als iemand in jouw hand wil gaan snijden met een
scherp zwaard, zou je dan je hand niet wegtrekken?
Of zou je een dokter, zonder een goede reden
toestaan om in je hersens te snijden?

Wie zou dat doen? Zonder een goede reden laten we niemand in ons snijden. We moeten een
goede reden hebben om een pijnlijke en gevaarlijke operatie te ondergaan. Voor ons plezier kiezen
we daar niet voor. Zo is het ook geestelijk. Als ons vlees het voor het zeggen had, dan laat het ons
nooit kiezen om pijn te voelen. Ons vlees wil veel liever behaagd worden. Het wil graag zien en
horen wat het mooi vind, proeven wat het lekker vind en voelen waar het naar verlangt. In eerste
instantie willen we ons vertrouwde hart niet door het zwaard (de woorden van de Vader) laten
besnijden. Dat zou betekenen dat we al onze fouten moeten toegeven en dat ons denken correctie
nodig heeft. Ook onze 'trots' zal echter uit ons hart moeten worden weggesneden, zodat we nederig
kunnen worden en Zijn woord willen ontvangen als een kind. (Va7 18:3-4) Willen we werkelijk ons
hart in Zijn handen geven als klei zodat het verandert kan worden, of houden we het ergens nog
stijf vast in eigen handen? Zolang wij blijven luisteren naar ons vlees, zal ons hart zich nooit
(geheel) laten besnijden.

Het doet wel eens pijn, wanneer we door de Geest gedachten die we liefhebben laten weg-
snijden. Gedachten waarvan we overtuigd waren dat ze waarheid waren, maar die achteraf niet
geheel waar bleken te zijn. Deze geestelijke besnijdenis van ons hart houdt in dat wij de Geest ons
oude denken laten wegsnijden: het denken dat wij door ons vlees laten sturen. (Rom 8:5-9, Ere 2:3) De
blokkade, die ons denken afsloot om Zijn wet in ons hart te kunnen laten schrijven, wordt dan
weggedaan. (/er 31:33, HEB 8:10, Rom 2:13-15 & 26-29, Deu 30:6-8, Rom 6:16-18)

Een voorbeeld: wanneer wij uit ons denken de gedachten en redenaties die ons proberen te
overtuigen om iets illegaal te kopiéren laten wegsnijden, kan de Geest daarvoor in de plaats het
gebod: ‘u zult niet stelen’ schrijven. Of: wanneer we onze lustgedachten uit ons denken laten
wegsnijden, komt daarvoor in de plaats ‘u zult niet begeren’. Dan vinden we vreugde in Gods wet
zoals David in Psalm 1 daarover spreekt. We kunnen onze keuzes — waar we wonen, wat we eten
of waarmee we ons kleden — baseren op wat wij mooi of prettig vinden (naar de wil van mensen),
maar we kunnen die ook op de wil van de Vader baseren en daarmee dezelfde smalle weg als de
Zoon bewandelen. (7/o+ 2:6) Wij moeten allemaal inzien dat onze eigen weg naar de dood leidt, en
willen we leven, dan is de enige optie om de Zoon te volgen. In het verlengde hiervan geeft
Jesjoea — die ons als een goede Herder wil leiden naar het leven en weg van het helse vuur — ons
de volgende instructie:

(MATTHEUS 18:7-9 HSV) Wee de wereld vanwege al haar struikelblokken, want het is nood-
zakelijk dat er struikelblokken komen; maar wee de mens door wie zo'n struikelblok er
komt! Als dan uw hand of uw voet u doet struikelen, hak hem af en werpt hem van u. Het
is beter voor u kreupel of verminkt tot het leven in te gaan, dan met twee handen of twee
voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. Als uw oog u doet struikelen, ruk het uit
en werp het van u. Het is beter voor u met één oog tot het leven in te gaan, dan twee ogen
in het helse vuur geworpen te worden.
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Wat doet jou weleens struikelen of zondigen?

Dat wat ons prikkelt of verleidt om te zondigen, is ons struikelblok. Dit kan van alles zijn. We
kunnen in ons leven op verschillende gebieden struikelblokken hebben, zoals op het gebied van
kleding, media, muziek of eten. Dit hoeven we niet te beseffen maar gaandeweg kan de Schepper
dit wel duidelijk maken — niet in één keer, maar stap voor stap. Bepaalde beelden op de televisie
kunnen je vlees prikkelen en je aansporen om te begeren. Dit kan je behoorlijk verzwakken waar-
door je de strijd verliest en je in zondeval. De televisie uit je leven weg doen, kun je dan heel goed
zien als een onderdeel van het ‘uitrukken van je oog en het afhakken van je hand’. Vaak kunnen
we pas achteraf meer begrijpen hoe groot de invloed daarvan was en hoe het ons geestelijk ver-
zwakte. Uiteraard gaat het uitrukken van je oog en het afhakken van je hand verder dan alleen de
televisie wegdoen. Bewust moeten we worden van wat ons vleselijk prikkelt, zodat we ons hart
rein kunnen bewaren en het voor geen millimeter meer laten beinvloeden door vleesgestuurde
gedachten. (Spr 4:23)

(1 JOHANNES 2:14B HSV) Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het
Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen.

(PsaLM 119:9 SV) Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar
Uw woord.

Zelfs een jongeman kan zijn pad zuiver houden door Gods woord vast te pakken en daar
binnen te blijven met zijn wandel. Gods woord verwijst hier naar Gods wet, Gods instructies in
rechtvaardigheid voor de mensheid. Een man naar Gods hart heeft Psalm 119 geschreven als een
lofzang van hoe goed Gods wet/woord is. Jesjoea is Gods Woord/wet onder de mensen in een
menselijk lichaam, het levende voorbeeld van hoe de wet op de juiste manier toe te passen. (JoH
13:15, 1PeT 2:21, 1joH 2:6) Als we Hem volgen zal de waarheid ons vrij maken.

Een kind weet niet altijd waarom zijn vader iets gebied of verbied. Onze ervaring is dat de
hemelse Vader vaak achteraf pas inzichten geeft. (Jon 74:21) Zijn Zoon zegt ook, dat wanneer we in
Zijn woorden blijven (dus daar niet buiten gaan), we dan de waarheid zullen kennen en deze ons
zal vrijmaken. (JoH 8:37-32) We hoeven Gods geboden niet eerst te begrijpen. Wat de Vader van ons
vraagt is dat we Hem vertrouwen, ook wanneer we niet begrijpen waarom Hij iets gebiedt. (Spr 3:5-
8 & 2826) Er is geloof nodig om stappen te zetten. Het is essentieel om op Hem alleen te
vertrouwen, en dit juist wanneer wij niet zouden begrijpen waarom Hij iets gebied of verbied. We
moeten begrijpen dat alles wat God zegt goed is; ons altijd leid naar het eeuwige leven en weg van
de dood. (MAT 19:17, HAN 5:32, Rom 7:12, 2Tim 3:15-17, JAk 1:17)

Pasgetrouwde stellen zullen door enkel erover te lezen of te horen niet goed kunnen begrijpen,
wat het inhoudt om kinderen op te voeden. Ze zullen dit pas werkelijk gaan begrijpen wanneer ze
zelf kinderen hebben. Evenzo geeft het ons pas werkelijk inzicht en wijsheid, wanneer we de
geboden van God in ons leven gaan toepassen. (Jak 1:25, JoH 8:31-32, Spr 2:1-11 & 10:8) Wij zijn maar
mensen en zeer klein in vergelijking met onze Almachtige Schepper. Het is normaal dat wij niet
alles begrijpen van wat de Allerhoogste gebiedt. Hij is perfect. Hij is de Maker die alles doorziet.
Als je hebt mogen proeven dat Hij goed is, dan kun je hopelijk ook geloven dat alles wat uit Zijn
mond komt, goed is. (MAT 4.4, Deu 8:3, Rom 7:12, 16 & 22, 2JoH 2:6, 1JoH 5:3.) De satan doet er van alles
aan om de waarheid te verdraaien en om mensen in onwetendheid gevangen te houden in hun
zonden. Geloof alstublieft het woord van de Heer boven alles. Als we niet Zijn wet gehoorzamen,
dan zondigen we en stellen ons dan als slaven ter beschikking aan de zonde! (7jo+ 3:3-4, Rom 3:20 &
6:16, 1Kor 6:20)"

13. VOOR MEER INFORMATIE HIEROVER ZOU JE IN 'GALATEN ALS ZWAARD' HET HOOFDSTUK 'DE EENHEID TUSSEN GODS GEEST
EN WET' KUNNEN LEZEN.
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(HEBREEEN 12:1 HSV) ...Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen
(mensen die door geloof dingen konden doen die onmogelijk lijken) omringd worden, afleggen
alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt (ons overwint en slaaf maakt). En laten
wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt,

(ROMEINEN 13:12B SV) Laat ons dan afleggen de werken van de duisternis, en aandoen de
wapens van het licht.

(1 PETRUS 2:1 BaZ) Daarom, leg dan van u af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij,
afgunst en alle kwaadsprekerij.

(EFEZE 4:20B-25A BaZz) ...als u Hem (Gods Gezalfde) tenminste gehoord hebt en door Hem
bent onderwezen, zoals de waarheid in Jesjoea is; namelijk dat u, wat betreft de vroegere
levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten,' en
dat u vernieuwd zou worden in de geest van uw denken; en u bekleedt met de nieuwe
mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en
heiligheid. Daarom, leg de leugen af en spreek de waarheid...

Belangrijk om te begrijpen, is dat met de vroegere levenswandel wordt verwezen naar onrecht-
vaardige werken, de wandel naar ons vlees. Door ons denken te laten veranderen door de waarheid
en onze zonden af te leggen en rechtvaardig te gaan wandelen, worden we bekleed met de nieuwe
mens, naar Zijn beeld en naar Zijn rechtvaardigheid. (7/o1 2:29 & 3:10) Ook Paulus leert dat de
nieuwe mens bekleed is in met dat wat echt rechtvaardig is en dat de oude mens is bekleed (of
bevlekt) met onrechtvaardige werken. (Row 2:13 & 6:18, Open 19:8B, 2Tim 2:19-22, HAN 10:34-35)

(KOLOSSENZEN 3:9-10A HSV) ...Lieg niet tegen elkaar; u hebt toch de oude mens met zijn
daden uitgetrokken (afgelegd, gekruisigd), en u met de nieuwe mens (Gods natuur) bekleed,
(ROMEINEN 6:6 Baz) Want we weten dat onze oude mens met hem is gekruisigd zodat het
zondige lichaam (de wil van ons viees) eindigt zodat we niet opnieuw de zonde zullen dienen.
(2 PETRUS 1:3-4 HSV) Immers, Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het
leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn
heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften ge-
schonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf,
dat door de begeerte (van ons viees) in de wereld is, entvlucht bent. (jo+ 17:14)

Hij die ons gemaakt heeft en onze beperkingen kent, leert dat ons vlees
gedood/ontvlucht/uitgetrokken/afgelegd/verlaten/gekruisigd kan worden!

(2PETRUS 2:11 Baz) Ik verzoek jullie, mijn geliefden, dat jullie als doorreizigers en vreemde-
lingen, afscheid nemen van alle begeerten van het lichaam, die oorlog voeren tegen de ziel.

Wanneer de Vader — door Zijn woord en Zijn Geest — iets van onze vleselijkheid bij ons bekend
maakt, dan wil Hij dat we ons daarvan reinigen. Daarvoor geeft Hij ons de tijd. Maar als we echter
niet in actie komen en niet met Hem strijden en overwinnen, weet dan dat Hij maar een bepaalde
tijd geeft en dat Hij niet met Zich laat spotten! Het is begrijpelijk wanneer je denkt: ‘dat kan ik
niet’ of ‘dat kan geen mens’. Maar we horen ons geloof echter niet op onszelf te vestigen, maar op
Hem die werkelijk vrijmaakt. Laat het daarom alstublieft geen excuus zijn om niet ijverig samen te
werken met Zijn Geest om je vlees te doden. Het is normaal dat het voor ons, zonder Zijn hulp,
onmogelijk is. Jesjoea geeft de volgende hoopvolle woorden:

14. OMDAT HIERUIT ZONDE VOORTKOMT, JAK 1:14-15 & 4:1, TPET 2:11B, EFE 4:22.
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(MATTHEUS 19:25-26 Baz) ...Toen Zijn discipelen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden:
Wie kan dan zalig worden? Maar Jesjoea keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is
dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

(MARKuUS 9:23 Baz) En Jesjoea zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk
voor wie gelooft.

God verandert niet en gaat ook vandaag de dag voor een ieder uit in de strijd. (Dfu 9:3)
Laten we daarom niet van onze eigen kracht uitgaan, maar juist ons geloof stellen op de Verlosser.
Hoeveel macht en kracht denk je dat God de Vader Zijn Zoon heeft gegeven om ook vandaag de
dag Zijn taak als Verlosser te vervullen? God heeft Hem gezonden om ons te verlossen van alle
wetteloosheid en alle werken van de duivel te verbreken. (7joH 7:9 & 3:8)

(MATTHEUS 28:18 SV) En Jezus (Jesjoea), bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is
gegeven alle macht in hemel en op aarde.

(FiLipPENZEN 4:13 SV) Ik vermag (ontvang de kracht om te kunnen doen) alle dingen door
Christus, Die mij kracht geeft.

(PsaLM 105:4 HSV) Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend.
(EFEZE 3:16 & 20 Baz) ...opdat Hij u zou schenken, overeenkomstig de rijkdom van zijn
heerlijkheid, om met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, /...]
Hem nu die overeenkomstig de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer
te doen dan wij bidden of beseffen...

Van nature kunnen wij onszelf onmogelijk bevrijden van de wet van de zonde. (Fi 2:13) Hier-
voor schenkt de Vader, door Zijn Geest en waarheid, leiding en kracht. (7kor 7:18, 2.5 & 4:20)
Hiervoor heeft Hij ook Zijn Zoon gezonden met Zijn woorden. (JoH 7:16, 8:28, 12:48, 14:10 & 24) Hij
brengt hen terug, die van de gehoorzaamheid aan de waarheid waren afgedwaald. (/ax 5:719-20, Rom
16:26) Waar-heid maakt immers vrij. (JoH 8:37-32) De Zoon gaf het juiste voorbeeld in hoe we het
woord van de Vader moeten toepassen in ons leven. (JoH 13:15, 1PeT 2:21 & 3:10-12, HAN 5:29) Willen
we Hem volgen, dan moeten we in actie komen:

(Jozua 7:13 SV) Sta op, heilig het volk, en zeg: Heiligt u tegen morgen; want alzo zegt de
HEERE, de God van Israel: Er is een ban (jets wat vernietigt had moeten worden) in het
midden van u, Israel! gij zult niet kunnen bestaan (stand houden) voor het aangezicht uwer
vijanden, totdat gij den ban wegdoet uit het midden van u.

STRIJD OM BINNEN TE GAAN

Niet zo lang geleden was er een generaal van Israélische leger die opgemerkt had, dat wanneer
de vijand hen aanviel en zij een verdedigende positie innamen dat er aan hun kant opvallend veel
meer slachtoffers vielen, dan wanneer Israél zich aanvallend opstelde. Zo veranderde hij zijn
tactiek, om niet defensief maar offensief te zijn. Door zich aanvallend op te stellen behaalde het
Israélische leger veel overwinningen en sloeg de vijand op de vlucht.

Je kunt misschien wel begrijpen dat wanneer een leger met het verdedigen bezig is, het niet
gericht is op de aanval. De vijand daarentegen kan zich dan wel volledig richten op het aanvallen.
Hieruit kunnen we iets belangrijks leren over hoe we geestelijk kunnen strijden en overwinnen.
Wanneer we geestelijk nog niet overwonnen hebben en wij afwachtend zijn en ons voornamelijk
richten op de verdediging wanneer de vijand ons belaagt, dan zullen we nooit uit die positie komen
en als winnaars uit de strijd. Maar wanneer wij met God plannen maken om te strijde te trekken en
met geloof door te vechten tot de vijand overwonnen is, dan kunnen we overwinnen. Een lauw
geloof geeft niet de nodige kracht, maar een volkomen actief geloof met God geeft de overwin-
ning. (Spr 18:9 & 24:10, OpE 3:16)
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We moeten ons niet laten misleiden door één van de vele leugens van de vijand: dat je niet zo
ijverig en krachtig hoeft te strijden. Wij mensen hebben daarom een grote uitdaging want wij kie-
zen meestal voor de makkelijke weg. In eerste instantie willen wij niet teveel geven en evenmin de
volle prijs betalen. We doen liever iets minder dan te veel. Dit, omdat van nature onze vleselijke
wil zich verzet tegen Gods Geest en wil. (Rom 8:7) Velen laten zich daarom gemakkelijk misleiden
door een evangelie waarbij je niet werkelijk hoeft te overwinnen. Maar wat zegt de waarheid?

(OPENBARING 2:11 BaZ) Wie oren heeft die hoort en doet naar wat de Geest tot de gemeenten
zegt: Wie overwint, zal door de tweede dood niet beschadigd worden.

(Lukas 13:23-24 Baz) En iemand zei tegen Hem (Jesjoeqa): Heere, zijn het weinigen die gered
worden? En Hij zei tegen hen: Strijd (doe uw uiterste best) om binnen te gaan door de nauwe
deur; want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan maar het niet kunnen.

Jesjoea wordt met een reden de goede Herder genoemd. (Jo+ 70:17-27) Wat Hij hier zegt, over
wat wij moeten doen om zalig te worden, is het juiste advies waarmee Hij Zijn volgelingen de
goede kant op leidt. In de Bijbel lezen we over koningen die voorop gaan in de strijd. Denk maar
aan koning David en de farao. Jesjoea, de Koning boven alle koningen is ook zo'n koning, Hij gaat
altijd voor Zijn leger uit de strijd in. (Oren 79:71-16) En wat zegt de Koning tegen Zijn leger, de
mensen die Hem volgen in de strijd? Strijd om binnen te gaan door de nauwe deur. De Koning
weet als de beste wat wij moeten doen om binnen te gaan in Zijn Koninkrijk, waarbij Hij ook zegt
dat de doorgang naar de zaligheid een nauwe poort is. Hij wil ons helpen om na te denken over de
ernst hiervan door te zeggen: ‘...velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan (om zalig te
worden) maar het niet kunnen.’ Elk evangelie dat deze woorden van de Aanvoerder van Gods leger
aan de kant zet door te verkondigen dat je niet hoeft te strijden om binnen te gaan is een ander
evangelie en leidt naar de dood.

Laten we daarom gehoor geven aan Zijn oproep om te strijden en niet de moed opgeven, opdat
wij wel binnen kunnen gaan! (VAT 5:17-20 & 19:16-29, 1Kor 9:24-27, Fi. 2:128) De tegenstander wil dit
uiteraard niet en heeft vele goed klinkende redeneringen klaarliggen om ons te ontmoedigen en
ons bij deze strijd weg te houden. Eén van zijn leugens die hij rond laat gaan is: dat je niets hoeft
te doen dan te geloven (vertrouwen) in het werk dat Jesjoea heeft gedaan, en dat dat het enige is
wat werkelijk nodig is. Bepaalde waarheden laat hij weg om het andere te kunnen verdraaien. En
om zijn leugens te doen laten klinken als de waarheid gebruikt hij verkeerd opgevatte Bijbel teks-
ten. De satan is de meester van de misleiders. Hij doet van alles om deze waarschuwende woorden
van de Verlosser af te zwakken, zodat wij de ernst ervan niet volledig inzien. Maar hoe kunnen we
ooit overwinnen zonder te strijden en niet het woord te geloven en te doen wat het zegt?

(HEBREEEN 12:4-8 BaZ) Want u hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw
strijd tegen de zonde. En u bent de oproep vergeten waarmee tot u gesproken wordt als
zonen (kinderen): Mijn zoon, acht de tuchtiging van de Heere niet gering en bezwijk niet, als
u door Hem bestraft wordt. Want wie de Heere liefheeft die tuchtigt Hij, en Hij kastijdt
ieder zoon (elk kind) die Hij aanneemt. Verdraag daarom de tuchtiging, omdat God u als
zonen behandelt; want welke zoon is er die niet door zijn vader getuchtigd wordt? Maar als
u zonder tuchtiging bent, waaraan allen deelgenoten zijn geworden, dan bent u bastaarden
(onwettige kinderen) en niet zonen.

De tuchtigingen die al Zijn kinderen ten deel vallen zijn uit liefde: bedoeld om ons te helpen
overwinnen in de strijd tegen onze zonden en om daarin standvastig te zijn. (Spre 3:11, 4:13, 6:23,
13:1, 15:10 & 33) We hebben nog niet overwonnen wanneer we ons vlees niet geheel hebben
gekruisigd en we het ons leven nog steeds laten beinvloeden. Het is namelijk niet de bedoeling dat
onze ‘oude mens’ het gedeeltelijk overleeft. Jesjoea schenkt totale verlossing. Hij verbreekt de
slavernij aan ons vlees. (Rom 6:3-6.)
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Wanneer wij in Hem zijn, dan mogen we door genade met Hem staan in de overwinning als op
een onwankelbare rots. (Ps4 725:7) We luisteren dan niet meer naar ons vlees, maar naar de Geest.
Ons denken is dan onderworpen aan het Hoofd van het lichaam/de gemeente: Jesjoea de Messias.
Een denken dat het ene moment gestuurd wordt door ons vlees en dat het andere moment luistert
naar de Geest, maakt ons dubbelhartig. We kunnen God niet dienen met ons vlees. (Rov 8:7, Jak 4:3 &
1.8, MAT 6:22-24)

Wil je overwinnen? Bedenk dan wie Jesjoea is en welk voorbeeld Hij ons heeft nagelaten: dit
is de weg die naar het leven leidt. Willen we leven, dan moeten we die weg bewandelen. Welk
perfecter voorbeeld is er buiten Jesjoea? Hij is het woord dat een vlezen lichaam heeft ontvangen.
Hij is vlees geworden, maar heeft geen gehoor gegeven aan het vlees. Het woord heeft onder de
mensen gewoond, zodat de mensen konden zien hoe men het woord van God hoort uit te leven. De
getuigen hebben het doorverteld en het voor ons opgeschreven, zodat wij het ook kunnen geloven.

(JAKOBUS 4:7 Baz) ...Daarom, onderwerp u aan God en weersta de satan, en hij zal van u
wegvluchten.

Deze twee dingen gaan hand in hand: je onderwerpen aan God (MAT 4.4, Rom 8:7 & 2:13, PsA 81:12-
15) en weerstand bieden aan de duivel. (Hes 12:4-6, 1JoH 5:18)

(EFEZE 6:10-11 SV) Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte
Zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting van God, opdat gij kunt staan tegen de
listige omleidingen des duivels.

(2 KRONIEKEN 16:9A Baz) Want de ogen van Heer gaan over de gehele aarde, om hen
krachtig bij te staan van wie het hart volkomen naar Hem uitgaat.

Als we kijken naar ons menselijk kunnen, dan is het misschien moeilijk om te geloven dat we
werkelijk kunnen overwinnen. Een evangelie waarin verteld wordt dat we ons vlees niet helemaal
kunnen doden klinkt dan aannemelijker dan het evangelie dat zegt dat we ons vlees wel degelijk
kunnen en moeten doden. Maar moeten wij echter kijken naar wat een mens kan? Is dat geloven?
Kan zo’n geloof overwinnen? Of wil de Vader, dat we ons geloof op Hem en op Zijn Zoon stellen?

(2 PETRUS 1:3 & 10 HSV) Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat
tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft
door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. /..) Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw
roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen (in
zonde vallen).

(1 KorINTHE 10:13 NBG'51) Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God
is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met
de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

(1 PETRUS 1:5A HSV) U wordt immers in de kracht van God bewaakt door het geloof...

(1 JOHANNES 5:4A Baz) Want iedereen die uit God geboren is, overwint de wereld, (7/o+ 2:76)

We komen allemaal in verzoekingen terecht, maar het is geen zonde wanneer we verzocht
worden. Enkel wanneer wij toegeven aan een verleiding, dan zondigen wij. (Hes 4:158, Jak 1:12-16, JAK
4:1)

(JAKOBUS 1:2-4 & 12 HSV) Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei ver-
zoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg-
brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en
geheel oprecht, en in niets tekortschiet. [..] Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want
als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd
heeft aan hen die Hem liefhebben.
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Geweldig! Als we door geloof volharden in het weerstaan van allerlei verzoekingen, dan
zal dat maken dat we geheel oprecht wandelen en in niets tekort schieten. (77Hes 5:18, 1 JoH 2:3-5, HeB
6:7)

(1 JOoHANNES 4:4 Baz) Kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in
u is, is groter (sterker) dan hij die in de wereld is.

De Almachtige liegt niet en spreekt zichzelf nooit tegen. (Psa 102:1-4, 12-13 & 25-29, MAL 3:6, JAK
1:17) Er is maar één waarheid (Ere 4.5, 1 JoH 2:21) en Zijn woord staat voor altijd. (1Per 1:23-25, Psa
119:89, Jes 40:8) Tegenstellingen komen niet van Hem; Hij is perfect. (Psa 18:31, MATT 5:48, 1PeT 1:16, SPR
21:30) Daarom kunnen we ook op Hem en Zijn woord vertrouwen, zoals op een rots. (SPr 3.5, DU
42:4, 1Kor 10:4) Het woord is een schat voor wie waarheid zoekt. (MaT 7:13-14, Luk 13:23-24) Daarom
zond de Vader Zijn Zoon in deze wereld met Zijn woorden; Om door woord en daad een ware
getuigenis van de waarheid door te geven. (JoH 12:40-50, 14:10 & 24) Hierdoor hoeven wij ons niet
door verkeerde interpretaties te laten (mis)leiden naar de dood, maar kunnen wij ons reinigen door
gehoor-zaamheid aan de waarheid. (Rom 2:8 & 6:15-23, GAL 3:1, 1JoH 3:3) De Verlosser zelf geeft aan,
dat Hij ook waarheid gebruikt om ons vrij te maken. (Jox 8:37-32) Het woord van de Vader is de
waarheid. (JoH 17:17, PsA 119:142 & 151, Rom 2:208) Zoals de waarheid vrijmaakt, zo zorgen leugens
ervoor dat we gevangen blijven onder de zonde. Waarheid is ‘het zwaard’ van de Geest en leugen
is het wapen van de tegenstander. (Er 6:17B, 2PeT 3:16) Wij zijn er zelf verantwoordelijk voor of we
de waarheid zoeken, horen en ook daadwerkelijk toepassen. (Mar 12:29-34, Fi 2:12, Deu 6:5) Dit geldt
ook voor de lusten van onze lichaam, zoals bijvoorbeeld onze buik:

Wwy@inW?
WW&&M?

De Schrift geeft misschien geen kant-en-klare antwoorden op al onze
vragen, maar bezit wel alle wijsheid om elk vraagstuk op te lossen.
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GEHOORZAAMHEID

Romeinen 7:14-26 gaat niet over de vergeving van zonden, maar over de verlossing van ons
vlees en van de wet van zonde. Paulus wil een ieder helpen, door te wijzen op Hem die bij machte
is ons te verlossen van onze vleselijkheid! De Verlosser geeft Zelf aan hoe Hij dat bij ons kan
bewerken:

Wanneer wij, Zijn instructies niet volledig opvolgen,
laten wij ons dan door Hem leiden naar de vrijheid?

Zijn woorden toepassen in ons leven, betekent met Hem strijden om te kunnen overwinnen. We
kunnen dicht bij God blijven en Hem voor laten gaan in de strijd wanneer we zorgvuldig luisteren
en doen. Door gehoorzaam te zijn aan Zijn woord — het licht en de waarheid — kunnen we uit de
duisternis en de leugen komen, onder de macht van de tegenstander vandaan. (MAT 28:19, Hes 59,
1JoH 2:4) Gehoorzaamheid is de sleutel.

(1 PETRUS 1:22-23 NBG'51) Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid ge-
reinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief,
als wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende
en blijvende woord van God.

Dit levende en blijvende woord had God door Mozes aan zijn volk gegeven, en daarvan
getuigen de profeten en de apostelen. (Han 7:37-39, Jer 40:6-8) De levende woorden van God zijn het
onvergankelijk zaad waaruit wij mensen wedergeboren kunnen worden. De Vader wil Zijn zaad —
wat Zijn wet is — in ons hart planten. (er 37:33, £z 36:27, PsA 40:8, Hes 10:16) Uiteraard doet de satan er
alles aan om dit zaad weg te roven. Hij wil niet dat we begrijpen wat dit goede zaad is nog de
kostbaarheid er van. Hij heeft gemoderniseerd zaad waarvan hij laat verkondigen dat het Gods
zaad is, maar het is een vermengt zaad van waarheid met leugens. Helaas hebben velen hun hart
laten bevruchten door dit corrupte zaad waardoor ze het ware zaad van God niet zoeken, niet
herken, nog voor dat woord hun hart openstellen om het er in te laten schrijven. Zoek alsjeblieft
oprecht de waarheid en God zal je voetstappen leiden, en begrijp daarbij dat de duisternis echt
duister is waaruit wij mensen moeten komen.

We hebben het eerder even genoemd dat de concrete betekenis van 'heiligen’, 'apart gezetten'
is. Als we dit weten dan kan dat ons helpen om beter te begrijpen waartoe God ons toe oproept.

(2 KORINTHE 7:1 Baz) ...omdat deze beloftes voor ons zijn, geliefden, laten wij onszelf
reinigen van alle verontreiniging van het vlees en geest, en de heiliging (deze apart zetting
van onze vleselijke wil) volkomen maken (helemaal doen) met vrees voor |een hellig] God.

(1 THESSALONICENZEN 4:3-5A Baz) Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat u zich
afscheid van alle ontucht, en dat ieder van u zijn lichaam (het viees met zijn wil) weet te
bezitten (er over te heersen) in heiligheid en eer; En niet met verlangens van lust...

God is heilig en willen wij één met Hem zijn dan is het logisch dat wij ons moeten heiligen.
God is ook heiliger dan dat wij mensen gebruikelijk denken en daarom, om één met Hem te
worden moeten we ons meer afzonderen van de wereld en onze vroegere vermengde levens stijl
dan dat we eigenlijk verwachten.

Behalve dat het bloed van de Messias reinigt, verkondigen de apostelen dat het eveneens
essentieel is dat wij onszelf reinigen door onze gehoorzaamheid. (2Kor 7:11, JoH 3:36, HEB 3:18)

(1 JOHANNES 3:3-4 NB) Dus ieder die deze hoop op Hem gevestigd heeft zuivert zich zoals
Hij zuiver is; ieder die de zonde doet, doet ook of er geen wet is, ja, de zonde is de wet-
loosheid. (viar 7:22-23)
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In dit tekstgedeelte wordt de connectie duidelijk weergegeven tussen je reinigen of zuiveren en
stoppen met het overtreden van de wet. Vanaf het begin probeert de satan ons te misleiden en
ongehoorzaam te maken aan de geboden van de Allerhoogste. Het is echter simpel: zonde = de wet
overtreden = wetteloosheid = duisternis = een werk/vrucht die voort komt uit het vlees. Ja, er is
genade bij God, maar dat maakt niet dat we ons niet hoeven te reinigen! Gods genade bewerkt juist
in ons dat we ons reinigen en volkomen gehoorzaam worden.

S R
|
.|
Als gehoorzame kinderen, wordt
niet weer gelijkvormig aan uw
begeerten die er voorheen in
uw onwetendheid waren...

...maar gelijk Hij Die u
geroepen heeft heilig is,
weest zo ook zelf heilig
1 in heel uw levenswandel.

PT:T SNULAJ T

Gobs WOORD is als een tweesnijdend zwaard dat onderscheid maakt. (Hes 4:12)

(TrTus 2:11-14 SV) Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En
onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende (nee
tegen zeggen), matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige
wereld; Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God
en onzen Zaligmaker Jezus (/esjoea) Christus; Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat
Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen,
ijverig in goede werken.

Ons reinigen maakt ons gezond waardoor we geestelijk in kracht zullen toenemen. Onwetende
ongehoorzaamheid kan ons verzwakken, maar bewuste ongehoorzaamheid doet ons de strijd
verliezen. Uit de volgende woorden van Paulus is ook op te maken dat gehoorzaamheid zeer
belangrijk is:

(2 KORINTHE 10:6 Baz) ...en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodat
uw gehoorzaamheid volledig zal zijn.

Een gemeente is gezond wanneer we openstaan voor vermaning en men elkaar durft te verma-
nen. Terechtwijzingen moeten we kunnen zien als liefde van de ander, een echt geven om elkaar.

Door de Bijbelverzen die we tot nu toe hebben geciteerd zien we dat God ons oproept om ons
te reinigen van al onze wetteloosheid, en dat wij dit doen door volkomen gehoorzaam te worden
aan de waarheid. En zoals: zonde = de wet overtreden = wetteloosheid = duisternis, zo is ook:
gehoorzaamheid aan Gods wet = wandelen in de waarheid = licht.

(PsaLM 119:9 & 160 NBG'51) Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat
houdt naar uw woord. [...] Heel Uw woord is de waarheid, al Uw rechtvaardige verorde-
ningen zijn voor eeuwig.
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(ROMEINEN 2:17B-18 & 20B HSV) U vind steunt op de wet en roemt in God, en kent Zijn wil
en onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen. /..] omdat u in de
wet de belichaming van de kennis en van de waarheid hebt (tegenwoordige tijd).

(1 JoHANNES 2:4 Baz) Wie zegt: "Ik ken Hem", en Zijn geboden niet in acht neemt, is een
leugenaar en in hem is de waarheid niet.

Zou een goede, rechtvaardige vader een gebod geven aan zijn kinderen waarvan hij weet dat
die te moeilijk is? Zou een straf, voor het overtreden van een gebod dat onmogelijk te doen is, dan
rechtvaardig zijn? Als God zo'n gebod zou hebben gegeven dan betekent dat, dat Hij niet vol-
komen goed is, maar meerdere malen zegt Paulus dat Gods wet goed is. (Rov 7:12 & 16, 1Timo 1.8)
Een goede vader kan wel een gebod geven, waarvan hij weet dat het zijn kinderen moeite kost om
het niet te breken. Onze Hemelse Vader wil dat we Hem weerspiegelen in plaats van de gevallen
ongehoor-zame mens. Hij is een goede Vader die de nodige hulp en kracht schenkt, zodat Zijn
kinderen Zijn wil kunnen doen. (Ko. 7:10-12, Eze 11:19-20 & 36:26-27, PsA 37:5) Onze hemelse Vader is
rechtvaardig; Hij is niet onrechtvaardig door geboden te geven waaraan Zijn schepping niet zou
kunnen voldoen! Hij kent ons door en door en weet wat wij kunnen dragen. (7kor 70:13) Zijn
geboden zijn geen zware last, (Dru 30:11, 1joH 5:3) althans niet wanneer wij wandelen naar Zijn
Geest in plaats van naar ons vlees. (Rov 8:7, EFe 2:1-3, MAT 4:4, Deu 8:3, Jer 9:13) Ook Gods Zoon heeft
behoorlijk moeilijke dingen gezegd die te zwaar lijken om te doen, toch wanneer we de Geest
volgen dan vinden we vreugde en kracht in al Gods geboden, zoals ook David zich verheugde en
kracht daarin vond. (Psa 779)

Het is verschrikkelijk om te zien dat zoveel mensen door een verkeerde interpretatie van
Romeinen 7:14-15 de verkeerde kant op gaan, in plaats van strijdend de hele weg van reiniging en
heiliging te bewandelen. (2Kor 7:9-11, 1PeT 1:14-17, Hes 12:11-14, Jak 4:8) We zouden niet bang moeten
zijn om onszelf af te vragen of we nog ergens vleselijk zijn. Is het niet beter om te weten waar-
tegen we nog moeten strijden en wat we nog moeten overwinnen, dan om misleid de wetteloosheid
te gehoorzamen en in de hel terecht te komen? (JoH 8:34, 1/oH 3:7)

(ROMEINEN 6:16A) Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking
stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt...

...of van de
gehoorzaamheid
\ tot gerechtigheid.
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GoDs WOORD is als een tweesnijdend zwaard dat onderscheid maakt. (Hes 4:12)

...of van de
wetteloosheid
tot de dood.
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(ROMEINEN 6:19 Baz) Ik (Paulus) zegt dit in menselijke bewoordingen (niet als een gelijkenis
maar om letterlijk opgevat te worden) vanwege de zwakheid van uw vlees; Dat, op de zelfde
manier u uw leden (zoals ons denken, handen en voeten) beschikbaar hebt gesteld om de
onreinheid dienstbaar te zijn, van de [ene| wetsovertreding naar de andere| wetteloze daad,
geef evenzo nu uw leden als slaven aan de gerechtigheid (om te doen wat recht is in Gods ogen)
om apart gezet te worden. tot [uw| heiligmaking.

Paulus leert dus dat de weg naar het eeuwige leven een weg van gehoorzaamheid is. Dus pak
het hele woord als een zwaard vast, lees het, onderzoek het en doe het! (o~ 77:77) Laat het je
leven los snijden en apart zetten van de wereld en haar begeertes.

N\

\

Ko, laten we strijden
~ endoorgaan totdatwe
- hebben overwonnen!

-~

We zijn de Allerhoogste en Jesjoea, Zijn sterke rechterarm, ontzettend dankbaar, want er
is door Zijn genade in ons leven heel veel veranderd. Toen we al een lange tijd gelovig waren,
moesten we onder ogen zien dat we nog niet tot bloedens toe hadden gestreden tegen de zonde.
We waren toen lauw en zette onze kracht niet volledig in. Door een aantal concrete gebeurtenissen
schudde de Vader ons wakker en tuchtigde Hij ons. Wij moesten alleen wel eerst gaan begrijpen
wat God wel niet allemaal gebruikt om Zijn kinderen te tuchtigen. De dingen die ons overkomen,
die ons mensen soms heel normaal lijken, zijn we gaan begrijpen als niet louter toevallig. Door
deze gebeurtenissen wil Hij ons helpen onze dwaling in te zien. Meer dan een jaar lang gaf de
Vader ons een ziekte, waarvan duidelijk werd dat dit een tuchtiging was om ons te helpen een
bepaalde zonde uit ons leven te verwijderen. De zonde was snel overwonnen, maar de tuchtiging
ging nog lang door. Dit hielp ons om sterk te worden in het weerstaan van de verleidingen. Door
Zijn tuchtigingen te accepteren, konden we meer openstaan voor de vernieuwing van ons denken
en op veel gebieden een nieuwe opvoeding ontvangen. Zijn tuchtigingen hebben ons geholpen om
zonden af te leggen. Ze hebben ons bovendien sterk gemaakt, om standvastig te blijven staan
wanneer de verleidingen weer kwamen.
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Ontmoedigd zijn we zeker niet, al waren er voor ons best wel hele moeilijke momenten. We
zijn juist verheugd en weten dat de Vader, door Zijn Zoon Jesjoea, in alles de leiding heeft. De
belofte van onze Herder Jesjoea, dat Hij alle pijn en verdriet zal wegnemen, is voor wanneer Zijn
Koninkrijk komt. Wees daarom niet ontmoedigd als ook jij in dit leven veel pijn en verdriet hebt.
Messias zegt dat Hij de Trooster zendt om zijn volgelingen te helpen. (joH 14:16, Hes 2:18) De Vader
heeft de Zoon met alle macht en kracht bekleed. (£rc 7:.27) Laten wij ons richten op onze Leidsman
en sterk en moedig de weg van reiniging en heiliging gaan. Mag God alle eer krijgen en het
anderen bemoedigen wanneer Gods kracht zichtbaar zal zijn in ons leven. De Verlosser leeft!

Prijs 717" (de Eeuwige), de God van Abraham. HalleluJah!

(PSALM 42:6 HSV) Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God,
want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.

Deze studie is niet bedoeld om te beweren dat een gelovige nooit meer verleid kan worden en
tot zonde kan komen. Integendeel, hiervoor moeten we waken. Met deze studie willen wij het-
zelfde zeggen als onze Heer en Meester Jesjoea en Zijn apostelen, namelijk dat er verlossing is van
onze vleselijke natuur en slavernij aan de zonde. Wanneer wij werkelijk vrij zijn gemaakt, dan
hebben we een vrije wil om te kiezen of we zondigen of Hem juist gehoorzaam zijn. Wees niet
ontmoedigd wanneer je struikelt en in zonde valt, maar sta op met Jesjoea, Hij is de heelmeester
van Israél. (1joH 5:16)

Mag Gods woord je hoop en moed geven en jouw geloof versterken. Ja, mag
je waardig gevonden worden om voor de Gezalfde te verschijnen. (Luk 21:36)
Liefdevolle groet en shalom in Jesjoea, Gods Gezalfde Koning over Israél.

.~ BUBELals ZWAARD

Bedankt voor het lezen van deze studie.
Voor meer informatie kun je kijken op onze website: Bijbel-Zwaard.nl
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