
Hier onder een voorbeeldtekst om een indruk te geven waaraan het project werkt. Aan deze tekst wordt ook nog gewerkt.

🙟 KOLOSSENZEN 3:1-17 BaZ  🙝

DUISTERNIS / MIX LICHT / PUUR

1We worden opgeroepen om ons te richten op Gods wil en  
heerschappij. (MAT 6:33 & 7:21) Dit betekent dat we Hem 
over alles in ons leven laten regeren. (ZIE VERS 17)
2Om over te steken uit de duisternis naar het licht (uit de  
wereld  naar  Gods  koninkrijk/heerschappij)  moet  onze  
vleselijke  wil sterven. De wil van ons vlezen lichaam moet  
worden gedood. (GAL 5:24, 1JOH 2:15-17)
3 (ROM 8:19, 1JOH 3:2)

3  1   Als u dan opgestaan bent met de Gezalfde,  zoek 
dan de dingen die boven zijn1 , daar waar de Gezalfde 
(Koning en Hogepriester) aan de rechterhand van God zit. 
2   Voed uw denken dan met de dingen die boven zijn en 
niet [met] die hier op de aarde zijn, 3   want u bent dood 
(voor de wereld en haar lusten2 )  en uw leven is met de 
Gezalfde verborgen in  God.  4   Wanneer  de Gezalfde 
geopenbaard  zal  worden,  Die  ons  leven is,  dan  zult 
ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.3

5   Dood dan uw leden4  die op de aarde zijn: seksuele 
zonden, onreinheid, hartstocht, slechte verlangens, en 
gierigheid, wat gelijk staat aan afgoderij. (Waardoor we  
de dingen zouden bedenken die hier op aarde zijn en niet  
die  bij  God in  Zijn  Koninkrijk  zijn.)  6   Door deze dingen 
komt  ook  de  toorn  van  God  over  de  kinderen  die 
ongehoorzaam zijn.5  7   In het verleden hebt u in deze 
dingen  gewandeld  toen  u  in  dienst  daarvan  stond.
8   Maar nu,  leg dit alles van u af: woede, boosheid, 
slechtheid,  laster,  en  schandelijke  taal  uit  uw mond.
9   En lieg niet tegen elkaar, maar  trek die oude mens 
met al zijn daden uit...

4We doden onze leden door te stoppen met het luisteren 
en toegeven aan onze vleselijke wil/verlangens.  (ROM 8:13) 
Door dit te doen, trekken we onze oude mens uit.
5Wanneer wij zeggen dat we gestorven te zijn, met Gods  
Gezalfde  zijn  opgericht  en  deel  zijn  van  Zijn  koninkrijk,  
maar toch nog ongehoorzaam zijn, dan bevinden we ons  
niet  onder  Zijn  heerschappij,  maar  zijn  we deel  van de  
duisternis.  We suggereren dan daarmee, dat die werken  
van de duisternis  deel  zouden zijn  van Gods koninkrijk.  
Hierdoor  vertekenen we Gods koninkrijk  en verkondigen  
we niets  anders dan een leugen.  Iets  waar God terecht  
toornig over is.( Joh 3:36, Luk 6:46, Efe 5:5-6)

6Wanneer is de Gezalfde alles in ons?
7Wanner we iets doen dat tegen de wil van de door God  
gezalfde Koning ingaat, dan doen we dat niet in Zijn naam.  
Alles wat we zouden doen dat niet overeenkomstig Zijn wil  
of opdracht is, doen we niet in Zijn naam maar in naam 
van een ander. Daarom worden we opgeroepen de dingen  
te zoeken die boven zijn en ons denken daarmee te voeden.  
(KOL 3:1-2)
8 In  plaats  van  de  naam  Jezus  gebruiken  wij  de  naam 
Jesjoea.  Het  is  de Allerhoogste die de Hebreeuwse naam 
ewvy ( Je-sjoe-à) aan Zijn Zoon gaf.  Wat Hij verlost  of Hij  
zal  verlossen betekend.  Het  is  een vervoeging van  evy 
( Ja-sja) het  Hebreeuwse werkwoord voor  bevrijden/verlos-
sen/redden. Deze  Hebreeuwse  naam  is  naar  het  Grieks  
vertaalt  met:  Iēsous.  En  deze  Griekse  naam  hebben  de  
Nederlandse  vertalers op  hun beurt  vertaalt  naar  Jezus.  
Omdat  God  de  naam  Jesjoea  met  zijn  betekenis  heeft  
bepaalt, en omdat wij in de wereld willen getuigen dat God,  
Zijn  gezalfde Koning in deze wereld heeft  geboren doen  
worden uit het Joodse geslacht, kiezen wij er voor om de  
naam Jesjoea te gebruiken.

10   ...en doe de nieuwe mens aan, die vernieuwd wordt 
door  kennis,  naar  het  evenbeeld  van  zijn  Schepper.
11   Daar waar geen  [onderscheid word gemaakt tussen] 
Jood of Arameër, besnedene of onbesnedene, Griek of 
Barbaar, slaaf of vrije, maar de Gezalfde alles in allen 
is.6  12   Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, 
heiligen  en  geliefden,  met  innige  gevoelens  van 
ontferming,  vriendelijkheid,  nederigheid,  zachtmoe-
digheid en geduld.  13   Verdraag elkaar en vergeef de 
een  de  ander,  als  iemand  tegen  iemand  anders  een 
klacht heeft; zoals ook de Gezalfde u vergeven heeft, 
zo moet ook u doen. 14   En kleedt u zich boven alles 
met  de  liefde,  die  de  band  van  de  volmaaktheid  is.
15   En de vrede van de Gezalfde zal heersen in uw har-
ten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en 
geef dank aan de Gezalfde. 16   Laat Zijn woord in alle 
wijsheid in rijke mate in u verblijven; onderwijs elkaar 
en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en gees-
telijke liederen. En zing met dank in uw hart naar God. 
17   En alles wat u doet met woorden of met daden, 
doe alles7  in de Naam van de Heer Jesjoea8  en dank 
door Hem, God de Vader.
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